İçişleri Bakanı 
Orhan Eren, 


yüzlerce 
cinayet, 
soygun ve 
-tehdit 
olayına 

ışık tutan, 

bir partinin 
Türkiye'deki 
kargaşalıktaki 
rolünü ortaya 
çıkaran 
Yurtaslan'ın 
açıklamalarını 
gazetelerde 
Bakanlığıyla 


f CISİ, er 7 Bak. alil d © © a MN ar 
itirafı izleyemiyormuş. 


ANKARA (ÖZEL) 
URKİYE'de ve Avrupa'da günlerdir ilgiyle izlenen 


a © .M ve birçok devlet kuruluşunun soruşturma açmasına neden olan Ali Yurtaslan'ın açıklamalarını İçişleri Bakanı Orhan Eren vâkit bulamadığı gerekçesiyle izleyemet diğini söyledi. 
CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ve Başbakan Süley- 


man Demirel'in basın toplantılarınå konu olan, hemen 


E: G5 bütün gazetelerin günlük yayınlarında yer alan, Avrupa 
d a da en önemli gazetelerde açıklamaları yayınlanan, Avrupa 

z radyo ve televizyonlarında yaptığı konuşmalar ilgiyle 
izlenen Ali Yurtaslan'ın "“İtiraf"'ları konusunda işlem 

yapabilecek en sorumlu mevkideki bakanın izlenimle- 

= IRAT > ço + m e A 3 ? rini öğrenmek isteyen gazeteciler, Eren'in kendilerine 


verdiği cevap karşısında hayretten dona kaldılar. 
(Devamı S. 6 Sü. 1'de) 


İTİRAFTA 


PERŞEMBE 
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AĞUSTOS 1980 
Aa SEM AEN BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! TOLIRA 


Ceza ve İnfaz İşleri 


Genel Müdürlü 
Cezaevi Nakil 


ADI GEÇİYORDU 


Şubesindeçalışan REN a . 

bir kız bize yardımcı eği imla e ği AN K d la h 

ölüyor br Ry] Pae omandolara sahte 
Ramirez ibi nüfus cüzdanı sağlayan 

kaçmaya çalışanlar Si Avukat Ysiçgan İlikl1 yanında çal yan Ramezan Tur mahkemeye getirip 


verdiği Midai mevon imzasını taşıyan dilekçede Nidati Seven Aydınlık gazete# 
sinin 23.7.1979 tarihli süshasının ilk sahifesinin 4 we 5. sütumleri ilâ 7. 


Mustafa öztürk hakkınu 
soruşturma açıldı 


ANKARA (ÖZEL) 
“į TİRAF" dizisinde adı geçen ve komandolara sahte 
kimlik sağlayan Mustafa Öztürk hakkında İçişleri 
Bakanlığınca soruşturma açıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus 
İşleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan üç kişilik bir ko; 
misyon dosyalara el koyarak incelemelerine başladı. Nu 
fus İşleri Genel Müdürlüğünün Mustafa Öztürk'ün isminin 
yayınlandığı gür dösyalara ve işlemlere el koyduğu bildirildi. İ(Devamı sa. 6 sü, #'de)' 
——ise, s 


idareye ihbar edildi 


Tine dilekçeye Ülküçü Gençlik Derneğinin bir karar örneği eklenmiştir,Bu karar örneğinin dilekçeye eklenmesi sebebi ido anlaşılamamıştır. 


A A raa e 
Yukarıda açıklanan medenlerle, dil.kçenin 5680 s 1 Başın k.numun 


19. maddesine uygun olarak verilmedi; fi ve imsanın Nidai öevon'e ait olup ssn 
ağı anlaşılamadığından teksip talebinin RESDİNE, 

Kararın taraflara tebliğine, 

İtirazı kabil olnak zere evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda 


. 9.10.1979 tarihinde kitam verildi. 9.10.1979 
esee ooo 


LEZABVİ > 
nakillerini 


bakanlıktaki 
MUSaVIre 


Yazman 


NİDAİ SEVEN HADİSE ANINDA YOK'TU 


. 


Yaptığınız yalan yayın ve haberinize bir yenisinide MİSK eğitim site- 


sindeki patlama üzerine sergi ediniz. Hadise anında ben, değil hadise mahalinde Ankarada dahi değildim; NİDAİ SEVEN 


ifiraf'ı mahkeme (O sır ko 


; w X > dg Gazetenizde yayinlanan "İtiraflar" bence her şeyden 

h N önce bir basin başarısıdır. Bu denli ilginç bir -diziyi sun- 

; za f 2 mak takdire değer ilgisi.ba#kıimından konunun siyasal bo- 
y g `. yutlarından çok adalet ve yargı ile ilgili yönü üzerirideki 

y $ > s görüşümü açıklamak isterim. Terör ve anarşinin tırmanışı, 


Unukmayınız ki yalancının muhnu yatsıya kadar yanarı4 


son zamanlarda yargı organını da baskı altına almak doğ- 


İK $ a ze iz > r 5 işi E a icidir.İtiraflard 

k "i & i HABER MERKEZİ ilikli yanında çalışmakta olduğunu söylemiş, bu - TA SFE E AR EAA AAA ATEEN 

© Edirne Cezaevinden Lİ Yurtaslan'ın ii Ha Masni nedenle dilekçedeki imzanın Nidai Seven'e ait ol- “| Askeri Ceza ve' Tutukevinden kaçma olayıyla doğru“ 

t #8 görev yaptiğı belirtilen. Ramazan Tur'un, duğu anlaşılamamıştır." J lanması ise bu :dizide, yer alan bilgilerin: üzerindede 

kaçışlar 1979 başından YARIN: MHP DEKİ Yalçin İlikli'nin avukat bürosunda çalıştığı mâhke- Yurtaslan, itirafında 1979 Mart ayt- ile 1980 duruma gerektiğini belirtiyor: Biy olaylarda birkac 

sonuna kadar i ‘me zabıtlarınca doğrulandı. f: Mart ayı arasinda ÜGD Genel Merkezi Hukuk o vi öpen ne eki eml v8 “hukuki önüyle 

Aydınlık” kan bir hab tekzi 5 Teta BUM şariği y t yönüy. 

devam etti MUHALEFET Ydınlık.ta çıkan bir haber üzerine te p gön- Masasında çalışanların listesini şöyle “sıralıýordu: ilgilidir. Bunun dışındaki ilişki ve yardımlar mesleki sadermek' içir Nidai Seven'in. dilekçesini o mahke- “Ben, Erdem Şenocak, Fatih Kirişçioğlu, Veysi yılamaz. Bu nedenle ileri sürülenler doğru' İse önemle 

H meye Ramazan Tur götürüyor. Dilekçeyi götüren Başkan, Naci Işıklı, Yaşar Yaralı, Ramazan Tur, ~- üzerinde durulması gerekir. Çünkü bütün bir meslek top- 

© Cezaevinde tünel Merkez tarafından Ramazan Tur, kendisinin Yalçın İlikli'nin büro- | Muhammet Kurtbeyoğlu, Edip Doğan" z el lak Memeni ae can EE yonar, 

kazıldığını ihbar eden a s j k 7 sunda çalıştığını söylüyor ve bu durum mahkeme Yurtaslan itirafın başka bir.bölümünde ise Mus- e bilgi aldık, Pa Deresi soruşturmayı Bapan 
mek izi an olorak Han Kararına geçiyor. Ankara Birinci Sulh Ceza Mah- | tafa İpek daväsińda şahitlerin tehdit edildiğini, i y x 

e ig i} z kemesi 9.10.1979 tarihli kararında şöyle denili- | -tehdit edenlerin tariflerini dinleyince Bunlardan bi- kkk LL LL İİİ 
ize ulaştı edi ni i yor: * rinin Erdem Şenocak, diğerinin Ramazan Tür ol- = ; T 

ile er "Dilekçeyi getiren Ramazan Tur Av: Yälçin © duğunu anladığını söylüyordu. = İTİRAF'A DİĞER TEPKİLER 6. SAYFAMIZDA z 


S 
(YAZISI 6. SAYFAMIZDA) J 


düsünce dünyası 


EVREN VE YARADILIŞ(7) 


Polonya üzre yazılar 


Polonya üzre birkaç yazı yacacağım. Arka arkaya değil. 
Yüreğim izin verdikçe. 

„Ancak bu Polonya'da olur: Tersane işçileri, Lenin tersanesinin kapılarını kapattıktan sonra, önüne dev bir haç dikmişler ve yanına Polonya asıllı Papa'nın resmini, 

Yaşamla ölüm kol kola gezerken, bunların çevrelerini çiçeklerle süslemişler. 

Tanrı bilir ya, kurşun yağsa, çiçekleri taze tutmak için, 
kurşun yağmurunda sulamaktan çekinmezler, Polonyalıdırlar 
bunlar, Uzun zaman ülkelerinde yaşadım, her türlü güzel çılgınlıklarını bilirim. 

Kesmini çiçeklerle süsledikleri Papa'ya gelince. Ne yaptı? 
Ne yapabilir? Mesaj gönderdi, Kardinal Vsiniki've kaygılarını 
bildirdi, halkın önemli kımıldanmasını önerdi, bir de ekmek 
duası etti. 

Ne yapabilirdi ki Papalık her zaman dünya güçlerinden biridir. Dünyanın diğer büyük güçleriyle yüksek pazarlığını bozamaz, bozsaydı Vatikan yüz yıllar boyunca sürmezdi. 

Kardinal Vsinjki adı geçince Varşova'daki körpe yıllarımı 
hatırladım. Yüz yaşına yakın olmalı. 

Savaş yıllarından önce Varşova Başpiskopazıydı. 

Yakınımız Larissa'nın tantanafı nikahını kıymıştı. Galiba 
uzaktan akrabasıydı. Larissa, o çilek dondurmasına benzeyen sarışın, Polonyalı kızlardan değildi. Yeşil gözlüydü. Kayışımtraktı. İşini iyibilirdi, bilirdi ki, Varşova Başpiskopazının 
bir yakınını oltalamıştı. 

Ne güzel bir düğündü şimdi ismi, aklımdan çıkmış meyda- 
nın yanındaki katergralde, 

Varşova'nın bütün kreması hazırdı. İnanın bana ekşimiz 
bizim kremalara benzemezdi. 

Burada da anılarımı suluyorum, Polonya'daki havayı anlatmak icin birdenbire Polonya işçilerinin eyleme geçmesingön Ötürü beynımdeki bütün anılar, kapılı kanatlarını yavaş 
yavaş açıp, çırpınmaya başladılar. Unuttuğumu sandığım bir 
Polonya gözümün önüne geldi ve bir türlü gitmiyor. 

Ben Papa olsam. 

— Kendini başkasının yerine koyup neler yapabileceğini 
sanıyorsun? 

— Yukarda söyledim, Papalık dünyevi bir güç. 

Papa detant diye yırtınmaya mecbur yoksa büyük büyük, 
büyük çapta olsa, lanetleme silahını kullanabilirdi o zaman 
koyu Katolik Polonya'da Gierek hazretlerini, geire geire, lestiya sürmüşçesine vebalıymış gibi yalnız sokakları nasıl arşınlandığını görmek isterdim. 


VREN, tanrı, varlık, yokluk, 

insan vb.. kavramları üzerinde 
duran Yunus Emre (1245-1325); 
yalnız halk şiirimizin değil, düşünsel 
şiirle insancıllığın da babası. Ne yazik ki bu dev ozanın üstüne bildiklerimiz, söylencelerle şiirlerinden 
çıkarılan sonuçlara dayanır.(1) Bektaşi Vilayetnamesi'ne göre, "Sivrihisar'ın kuzeyinde Sarıköy denen 
yerde Yunus adında yoksul bir adam 
vardı. Ekincilikle geçinirdi. Bir kıtlık 
yılında pek bunaldı. Kırşehir'e yakın 
Suluca Karahöyük (Hacıbektaş ilçesi) 
denen yerde Hacıbektaş adlı bir ermişin halka yardım ettiğini duyunca, 
ona başvurmaya karar verdi". 

Yunus Emre'nin şiir ve sanatindaki (o derinliğe inemeyen yerli 
ve yabancı yazarların bir bölümü 
ne yazık ki onu yalnız halk ozanı 
olarak tanıtlar. Yunus, insan ve 
toplum sorunları üzerinde durmaz 
yalnız; yukarıda saydığımız kavramları da işler şiirlerinde(2). Böylece 
Yunus Emre, XIII. yüzyılda, çağdaşlarına oranla, hem eylem hem de 
düşünce adamı olarak ortaya çıkar. 

, Şiirlerinden. de anlaşıldığına 
göre Yunus Emre'nin İslam gizemciliği, tarih, coğrafya, ilm-i nücum 
(Gökbilim), söylencebilim vb... 
vilgili konulara da yabancı olmadığı 
anlaşılıyor. Evrenin oluşu üzerinde 
düşünürken Yunus; ilk özdeğin su 
olduğunu, her şeyin sudan türeyip 
oluştuğunu söyleyen Thales'e (İ.Ö. 
640-545) o başvurmaz. Kur'an'da ua 
su özdeğini görüyoruz: "... Ve min 


yapılacaktır. 


Abdullah Riza Ergüven 


(Stockholm Üniversitesi öğretim Görevlisi) 


el mai külli şey'in hay. Bütün varlıkların özü sudur", Gerçekte Yunus; 
Evrenin ateş, su, toprak, yel (hava) 
gibi dört öğeden oluştuğuna inanır: 


yel 


| 


toprak 


Bu düşünceyi, Thales'den sonra 
daha yeni bir görüş getiren Anadolu 
lu Anaksimandros'u — (İ.Ö.610-547) 
buluyoruz. Su, diriliğin özü olarak 
ilk Aradolu düşüncesinde anlamını 
bulur. Gerçekte bu Anadoluludüşünür 
temel öğe olarak toprak, Su, hava, 
ateş öğelerini anar. Yer de gök de 
yedi kattan oluşur Yunus'a göre: 


Yedi göğü yedi yeri 
Dağları denizleri 
Uçmak ile tamuyu 
Cümle vücutta bulduk 


Böylece Yunus, yerleri (gök nesnelerini), uzayı (gök, boşluk) tek var- 


lığa indirger. Eskiçağ Grek düşünürlerinin çoğu Yer'in Evrenin göbeği 
olduğuna; Güneş, Ay ve Gezegenlerin 
Yer'in, çevresinde döndüğüne inanıyordu. Anadolulu Tanrıça Kübele 
yoktan varlaştırmaz. Evrenle bir yapıdadır. Yerle göğün birleşimidir 
Evren, yaratılmamıştır. o Çağımız 
gökbilimcileri Bondi — Gold — Hoyle'nin temel görüşlerine eş düşünce 
binlerce yıl önce!.. 

Yunus Emre; Varlığın, insanın 
oluşunu Gök, Aşk, Toprak gibi üç 
öğeyle açıklar. Gök havayı, suyu, 
yeli; Aşk da bir yandan özendirici 
niteliğiyle ateşi simgeler. Bir üçgenin 


gök 


aşk 


üç köşesine göğü, aşkı, toprağı 
yerleştirelim. Bu üçlü oluşumda gök, 
yaşamın gereği hava'yla su'yu içerir. 
Sevi yapıcı, birleştirici, coşturucu 


İLAN 
“SKİŞEHİR VALİLİĞİNDEN 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1- Eskişehir- Sivrihisar Veteriner Sağlık Merkezi ikmal inşaatı işi 527 sayılı kanuna göre gelecek yıla sari olarak 2490 sayılı kanun 
gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2-İşin keşif bedeli (4,868 111.22 TIO dir 
3: Eksiltme Eskişehir Hükümet Konağında Bayındırlık Müdürlüğü ihale komisyonunda 15/9/1980 Pazartesi günü saat 15.00'de 


loprak . 


özelliğiyle nesneleri birbirine bağlar, 
Toprak da üreticiliğin, sürekli oluş 
ve yaratıcılığın simgesi olup doğrudan doğruya gökle ilgili. Yağmur 
gökten yağar. Güneş, Ay ve Yıldızlar göktedir. Doğanın içinde, doğayla 
birlikte yanyana başbaşa yaşamını 
sürdüren insan Yunus Emre; yukarda 
saydığımız öğeleri değil yalnız, gö- 
gün toprağa bakışını da gözönünde 
bulundurur: 

Yedi gök yaratıldı 

Aşk ile bünyad oldu 

Toprağa nazar kıldı 

Aksırıp duru geldim 


Yunus'un gök mekaniği üzerine 
bilgisi, Ortaçağ evrenbilimine, Batlamyos'a (Ptolemaios, 85 - 160) 
dinsel yapıtlara dayanır. Öyle de olsa; 
ozanlığından,  yaratıcılığından, bir 
düşünce insanı olmaktan ileri gelen 
sezi gücü var. "Yıldızlar bağı" ne? 
Duru bir Türkçe deyim! Bu duru 
Türkçe deyimin içinde bir gerçek 
var. Uzaydaki bütün gök nesnelerini, 
yıldızları, gezegenleri vb... birbirine 
bağlayan, birbirleriyle uyumunu sağlayan güç ne? XIN. yüzyılda, Yunus 
Emre —şu ya da bu biçimde- bilinçaltında uyuklayan bir gerçeği mi belirtmek istiyordu? Gök nesnelerinin 
diizenli olarak işleyişini, karşılıklı 
uzlaşımını, bilinmeyen "'bir gücü" mü 
betimlemek istiyordu? Bilinçli ya da 
sezgiyle? Yeni bir gök mekaniği, gökbilimde yeni bir derinliği mi muştuluyordu? Düşüncesini kurcalayan bu 
“Yıldızlar bağı" neydi Koca Yunus' 
un? 
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Dağlar verinden avrıla 
Hex betinden gök yarıla 
Yıldızlar bağı kırıla 
Düşe yere perran ola 


XI. yüzyıl Anadolusunun ozan 
düşünürü Yunus'la, XVII. yüzyıl Britanya'sının fizik bilgini Newton 
un (1642—1727) tanrı kavramları tıpatıp uyar birbirine. Ayrı dönemler- 
de, ayrı ülkelerde yaşamış olsalar da! 
Biri “İslamlığa öbürü Hıristiyanlığa 
inanmış olsa da! Tanrı, Newton'a göre her zaman ve her yerde "hazır ve 
razır"dır. Çekim yasalarının ünlü 
bulucusu, "her yerde, her zaman" 
bulunan tanrısının "nereye yerleştirilebileceği"' konusunda hiç bir şey 
söylemez! Susmakla yetinir. Oysa 
Yunus, tanrı konusunda fizik bilgininden daha ussal, daha gözlemci 
ve daha soruculdur. Nesnel gerçeklere dayamak ister inançlarını, gözlemlerini, düşüncelerini: Madem ki tanrı 
bütün uzayı, her yeri kaplamaktadır; 
başka bir deyişle O'nsuz yer yoktur, 
öyleyse neden O'nu göremiyoruz: 


Hem evvelsin hem âhır 
Kamu yerlerde hazır 

Hiç mekân yoktur Sen'siz 
Ben niçin görimezim? 


Biz evrenin bugün, ancak çapı 
25 milyar ışık yıllık bölümünü gözlemleyebiliyoruz. o Gözlemlenebilen 
evrenin daha ötesinde ne var, bilmiyoruz? Bilgin Joseph Weber, uzay- 
dan gelen, şimdiye değin bilinmeyen bir gerçeği Evrensel Çekil Dalgaları'nı buldu (1969). 


(1) Abdullah Riza Ergüven, Bütün yönleriyle Yunus Emre (Çıkacak) 

(2) Abdullah Rıza Ergüven, Güneşe açılmak,S. 21,Yeditepe Yayınları, İst.1978 


Bu konuya bir ikinci yazımda döneceğim. 

Meryem Ana'ya gelince, ki Polonyalılar Haç'ı İsa için degil onun için dikmişlerdir. > 

Ondan gelecek ses de şudur, yanıt olarak işçilere: 

— Ben oğlumu bile kurtaramadım kurtaramadım, sizin 
için ne yapabilirim? 

Bunun için Polonyalı işçiler yalnız uluslarına ve öz özleri- 
ne güvenmelidirler. 


İ.ET.T İŞLETMELERİNDEN 
120 TON HURDA DIŞ LASTİK SATILACAKTIR 

1 — Yukarda yazılı ve Levent Anbarında bulunan lastikler 

mektupla fiyat ve teklif isteme usulü ile satışa çıkarılmış olup 

teklif mektupları teklif edilecek bedelin şarnamede yazılı nisbetine göre hesap edilecek teminat ile birlikte 8.9.1980 Pazartesi günü saat 15.30'a kadar Metrohan 4 cü katta bulunan 

Levazım Müdürlüğü Satış Şefliğine elden teslim edilecektir. 

2 Şartnameler bedelsiz olarak Satış Şefliğinden lemin 
edilebilir. 

(B— 198271100) 


BEYKOZ İCRA MEMURLUĞUNDAN 
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 
980/8 

Hissedarlar arasında taksimi kabil olmadığındân şuyun izalesinin giderilmesi için satılarak paraya çevrilmesine karar verilen Beykoz'un Kavakdere Caddesinde kain 53 pafta, 367 ada ve 46 Parsel numaralı 180 M2 miktarındaki bahçeli ahşap 
evin tamamı satışa arz edilmiştir. 

İlan tarihinden itibaren şartnamesi açık olup herkes tara- 

Srülebilecek olan bu gayrimenkulün birinci açık artırması 3.10.1980 tarihine rastlayan saat 12.00- 12.30 arası 
Beykoz İcra Dairesinde yapılacaktır. 

Muhammen bedelinin % 75'i ve rüçhanlı alacaklıların alacakları yekunu ile satış ve paranın paylaştırılması masraflarını geçen bir bedel teklif edildiğinde talibine ihale edilecektir. 
Böyle bir bedel teklif edilmezse birinci açık artırmada en çok 
artıran taahhüdü baki kalmak kaydıyla birinci açık artırma 
yapılmak üzere satış 10 gün uzatılarak 10. güne rastlayan 13/ 
10/1980 ve mahal ve saatlerde yapılan ihalede en çok pay süren talibine ihale edilecektir. 

Yapılan açık artırmada gayrimenkulün muhammen bedeli 
olan ve bilirkişice saptanan 750.000.00 TL.nın % 10 nuna 

tekabül eden 75.000.00 TL (yetmişbeş bin türk lirası) nakit 
veya bu meblağa eşit milli bir bankanın teminat mektubu 
pey akçesi olarak kabul edilecektir. 

İhaleyi müteakip isteyen müşteriye ihale bedelini ödemesi 
için 20 günü geçmemek üzere bir mehil verilecektir 

Üzerine ihale yapılan kimse derhal veya verilen mehil hitamında ihale bedelinin tamamını ödemediği takdirde İİK.nun 
130. maddesi hükümlerine atfen ihale hiç bir karar ve ilama 
hacet kalmaksızın memurluğumuzca feshedilecektir. İpotek 
sahibi alacaklılarla diğer alacaklıların ve irtifak hakkı sahiplerinin iş bu ilan tarihinden itibaren bütün evrakı müsbiteleri ile 
birlikte memurluğumuza müracaat etmeleri aksi halde hakları 
tapu sicili ile saptanmadıkça satış bedelinin paylaştırılmasın- 
dan hariç kalırlar. 

Arttırmaya istirak edenler arttırma şartnamesinin okunmuş ve gayrimenkulün mahallen gezmiş, görmüş bütün bunları kabul etmiş oldukları addolunur. Yapılan ihalede dellaliye 
rüsumu, ihale karar pulları, tapulama harç ve masrafları varsa 
vakıf taviz bedeli müşteriye âit olup, satış gününe dek vergi 
borçları satış bedelinden ödenecektir. 

İMAR DURUMU: İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğünün 
23.6.1980 tarih ve 8 sayılı yazılarında bildirildiği gibi sivil 
mimarlık örneği olup bu tür yapıların 1/50 ölçekli ve tekniğinde rölevesi yapılarak binanın içten ve dıştan yeterince fotoğrafı çekilip A.Y.kurulundan kesin karar alınmadıkça binaya hiç bir inşaai müdahale yapılamaz denilmektedir. 

Gayrimenkulün üzerindeki ahşap ev kullanılamayacak vaziyelle olup, harap olmuştur. Elan boş bulunmaktadır. İlan- 
da yazılı olandan daha fazla bilgi almak isteyenler memurluğumuzun 980/8 salış sayılı dosyasına müracaat etmeleri 
ilan olunur. 25.8.1980 

(B—6023—1109) 


5- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) (146.044 .-) liralık geçici teminatını, 
`b) 1980 yılına ait Ticaret-ve Sanayi Odası belgesini, 

c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri; ekşiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi imkanlarını belirten mali durum bildirisi, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakahlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslı- 
“nı ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğü Bölge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

6- İstekliler teklif mektuplarını ihale günü saat (14.00)'e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
7- Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 11.9.1980 Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. . 


Telgrafla müracaatl tada vaki geçi er 
SESE kili vini gecikmeler, kabuhedijmez i (Basın: 19738-1099) 
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ISTANBUL EMNİYET SANDIĞINDAN 
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 
Doşya No: 1977/1774 


1- MUSTAFA MACİT, NECATİ KABA, OSMAN YILMAZ: İPA: 231 hesap no.lu borç senediyle Sandığımız Güngören Şubesinden aldıkları borç paraya karşılık; tapu kayıtlarına göre sahibi bulundukları; Bakırköy, Bahçelievler mevkii, Kocasinan Mahallesi, 
Kocasinan Caddesinde kain, 8 kapı, 13 pafta, 2574 parsel no.lu gayrimenkulün 18/192 arsa paylı 4. kat, 10 yo.lu dairesini müşterek 
borçlu ve birbirlerine müteselsil kefil sıfatıyla Sandığımıza birinci derecede ipotek etmişlerdi. Dosyadaki kayıtlara göre işbu gayrimenkulün tamamı: 1 zemin ve 4 normal kattan müteşekkil olup Sandığımızca satışa çıkarılan 4. kat 10 No.lu dairenin evsafı; 3 oda, 
1 salon, 1 koridor, 1 mutfak, 1 hela, 1 duş-WC (birlikte) ve 1 balkondan ibarettir. Gayrimenkulde elektrik ve sehir suvu tesisatı 
mevcuttur. Sundığımızca 1977/1774 no.lu dosya ile satışa çıkarılan işbu 10 no.lu dairenin açık artırmasına katılmak isteyenler (56. 
250.-) lira pey akçesi yatıracaklardır $ Dosya No: 1Y/8- 1268-78/1280 

2- AHMET ERENOĞLU-HAMZA ERENOĞLU: İPA: 11389 - İPA: 11434 hesap no.lu borç senetleriyle Sandığımız Beşiktaş Şubesinden almış oldukları borç paralara kurşılık tapu kayıtlarına göre sahibi bulundukları; Beşiktaş, Muradiye Muhallesi, Kalıpçı ve 
Nüzhetiye Sokak, 13 kapı, 98 pafta, 817 ada, 18 parsel sayılı gayrimenkulün (Ferah Apt.) 10/136 arsa paylı 6. kat 13 no.lu 
dairesini müşterek borçlu ve müteselsil kelil sıfatıyla Sandığımıza birinci ve ikinci derecelerde ipotek etmişlerdi. 
Dosyadaki ekspersiz raporuna göre umum sahası 150 m2 olan işbu gayrimenkulün tamamı; 1 zemin ve 6 normal kattan ibaret olup Sandığımızca satışa çıkarılan 6. kat 13 no.lu dairesinin evsafı; 1 antre, 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo-WC (birlikte)'den ibarettir. Gayrimenkulde elektrik, şehir suyu, havagazı ve kalorifer tesisatı mevcuttur. Sandığımızca satışa çıkarılan işbu 13” 
no.lu dairenin açık artırmasına katılmak isteyenler (200.000.-) lira pey akçesi yatıracaklardır. 

Dosya No:1978/1407 

3- BAHRİ BAŞER: İPA: 10377 hesap no.lu borç senediyle Sandığımız Aksaray Şubesinden aldığı borç paraya karşılık tapu kayıtlarına göre sahibi bulunduğu ; Fatih, Fatma Sultan Mahallesi, Çayırmeydanı Sokak (mahallen; Kahalbağı Sokak) 32 kapı, 428/ 
429 pafta, 1900 ada, 74 parsel sayılı gayrimenkulün (Sultan Apt.) 35/300 arsa paylı 2. kat 10 no.lu bağımsız bölümünü Sandığımıza 
birinci derecede ipoteketmişti. Dosyadaki kayıtlara göre umum sahası 172 m2 olan işbu gayrimenkulün; 2. kat 10 no.lu dairesinin 
evsafı; 1 hol, 3 oda, 1 mutfak, 1 banyo-WC (birlikte)'den ibarettir. Gayrimenkulde elektrik ve şehir suyu tesisatı mevcuttur. Sandıgımızca satışa çıkarılan 2. kat 10 no.lu dairenin açık artırmasına katılmak isteyenler (87.500. -) lira pey akçesi yatıracaklardır. 

Dosya No: 1978/3466 

4- ABDULKADİR GÜZELKAN; İPA: 1277 hesap no.lu borç senediyle Sandığımız Güngören Şubesinden almış olduğu borç paraya karşılık tapu kayıtlarına göre sahibi bulunduğu; Bakırköy, Bağlar mevkii, Kocasinan Mahallesi, Sazlı Sokak 6 kapı, 16 pafta, 
9232 parsel sayılı gayrimenkulün 32/1000 arsa paylı 5. kat 25 no.lu dairesini (Bağımsız bölüm No: 29) Sandığımıza birinci derecede 
ipotek etmişti. Dosyadaki kayıtlara göre işbu gayrimenkulün tamamı; 1 bodrum, 1 zemin ve 5 normal kattan ibaret olup Sandığımızca satışa çıkarılmış olan 25 no.lu dairenin evsafı; 1 antre, 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 hela, 1 duş-WC ve 1 balkondan ibarettir. 
Gayrimenkulde elektrik ve şehir suyu tesisatı mevcuttur. Sandığımızca satışa çıkarılmış olan 25 no.lu dairesinin açık artırmasına katılmak isteyenler (62.500. -) lira pey akçesi yatıracaklardır. 

Dosya No:1978/3657 

5- MAKBULE ŞENBAŞ:İPA: 3070 hesap no.lu borç senediyle Sandığımız Küçükçekmece Şubesinden aldığı borç paraya karşılık tapu kayıtlarına göre sahibi bulunduğu; Bakırköy, Küçükçekmece mevkii, Fatih Mahallesi, 27 Mayıs Caddesinde kain 60 kapı, 11 
pafta, 1893 ada, 510 m2 sahalı gayrimenkulün (Köprü Apt.'nın) 20/480 arsa paylı, zemin kat 4 no.lu dairesini Sandığımıza birinci 
derecede ipotek etmişti, Dosyadaki kayıtlara göre işbu kargir apartmanın tamamı; 1 bodrum, 1 zemin ve 3 normal kattan müteşekkil olup Sandığımızca satışa çıkarılan zemin kat 4 no.lu dairesinin evsafı ; 1 hol, 3 oda, 1 mutfak, 1 hela ve 1 banyo-WC /birlikte/ 
den ibarettir, Gayrimenkulde elektrik ve şehir suyu tesisatı mevcuttur, Sandığımızca satışa çıkarılan işbu zemin kat 4 no.lu dairenin 
açık artırmasına katılmak isteyenler (46.875.-) lira pey akçesi yatıracaklardır. Dosya No: 1979/482 


6- EROL ÇIRA; İPA: 10549 hesap numaralı borç senediyle Sandığımız Aksaray Şubesinden aldığı borç paraya karşılık tapu kayıtlarına göre maliki bulunduğu; Fatih, Hocaüveyz Mahallesi, Kocasinan Sokakta kain, 23-26 kapı, 443 pafta, 2078 ada, 19 parsel 
sayılı gayrimenkulün (Meysu Apt.'nın) 20/480 arsa paylı zemin 5 no.lu dükkanını Sandığımıza birinci derecede ipotek etmişti, Dosyadaki ekspertiz raporuna göre tamamı; 1 bodrum, 1 zemin ve 5 normal kattan müteşekkil olan işbu kargir apartmanın Sandığımızca satışa çıkarılan zemin kat 5 no.lu dükkanı Yorgancı olarak kullanılmaktadır. Gayrimenkulde elektrik ve şehir suyu tesisatı mevcuttur, Sandığımızca satışa çıkarılan dükkanın açık artırmasına katılmak isteyenler /62.500.-/ lira pey akçesi yatıracaklardır. 

Dosya No: 1979/1037 

1- MELİHA ERCİYAS—ALİ ERCİYAS: İPA: 1151b hesap no.lu borç senediyle Sandığımız Pangaltı Şubesinden aldıkları borç 
paraya karşılık tapu kayıtlarına göre sahibi bulundukları; Şişli, Meşrutiyet Mahallesi, Kevser Sokak (mahallen: Melek Sokak)'ta kain 
26 kapı, 132 pafta, 958 parsel no.lu gayrimenkulün 95/2400 arsa paylı, 2. kat 12 no.lu dairesini müşterek borçlu ve birbirlerine müteselsil kefil sıfatıyla Sandığımıza birinci derecede ipotek etmişlerdi. Dosyadaki ekspertiz raporuna göre işbu gayrimenkulün tamamı 
1 bodrum, 1 zemin ve 3 normal kattan ibaret olup Sandığımızca satışa çıkarılan 2. kat 12 no.lu dairesinin evsafı; 1 antre, 2 oda, 1 
salon, 1 koridor, 1 mutfak, 1 hela, 1 duş-WC (birlikte) ve 1 balkondan ibarettir. Gayrimenkulde elektrik ve şehir suytu tesisatı mevcuttur: Sandığımızca 1979/1037 no.lu dosya ile satışa çıkarılan 12 no.lu dairenin açık artırmasına katılmak isteyenler (93.750.-) lira pey akçesi yatıracaklardır. Dosya No: 1979/1 146 


8- MUSTAFA DEMİR: İPA:8274 hesap nolu borç senediyle Sandığımız Bayrampaşa Şubesinden aldığı borç paraya karşılık; ta- 


pu kayıtlarına göre sahibi bulunduğu; Eyüp, Bayrampaşa, Köyiçi mevkii, Sağmalcılar Mahallesi (mahallen: Vatan Mahallesi ve Şeb- ` 


nem Sokak)'nde kain 2 kapı nolu, 13 pafta, 2728 parsel sayılı gayrimenkulün 2/4 hissesini Sandığımıza birinci derecede ipotek etmişti, Dosyadaki kayıtlara göre alanı 264 M2 olan işbu gayrimenkulün 160 M2'si üzerinde 1 zemin ve 1 normal kattan ibaret kargir 
bir ev bulunmaktadır. Zemin katta bir saç atölyesi ve 1 daire bulunmaktadır. Zemin kattaki dairenin evsafı: 1 hol, 2 oda, 1 mutfak, 
1 hela, 1 duş- WC (birlikte)den ibarettir. 1. katta ise 2 daire bulunmaktadır. Her iki dairede de 1 er hoi, 2 şer oda, 1 er koridor, 
1 er mutfak, 1 er hela, 1 er banyo -WC (birlikte) ve 1 er balkon mevcuttur. Gayrimenkulde elektrik ve şehir suyu tesisatı vardır. 
Sandığımızca satışa çıkarılan gayrimenkulün 2/4 hissesinin açık artırmasına katılmak isteyenler (112.500.-) lira pey akçesi yatırıla- 


ktır. í S 2 
SS Borçlular hakkında yapılan kanuni takip üzerine 3202 no.lu kanunun 40.ncı maddesine göre yukarıda evsafı yazılı gayrimenkul- 


ler, Sandığımızca bir buçuk ay müddetle açık artırmaya konmuştur. Satış Tapu Sicil Kayıtlarına göre yapılmaktadır. Birikmiş bütün vergilerle belediye ve tellaliye rüsumu ile ipotekleri terkin harcı borçluya, ihale pulu ve tapu tescil harcı ile varsa şerefiye borcu 
alıcıya aittir, Satış şartnameleri ilan tarihinden itibaren açıktır. Yukarıda yazılı gayrimenkullerin birinci açık artırmaları 3-1F.1980 
Pazartesi günü Cağaloğlu'nda İstanbul Emniyet Sandığında yukarıdaki sıraya göre saat 9.30'dan 10.00'a, 10.00'dan 10.30'a; 10.30 
dan 11.00'e, 11.00'den 11.30'a ve 14.00'den 14.30'a, 14.30'dan 15.00'e, 15.00'den 15.30'a, 15.30'dan 16.00'ya-kadar yapılacaktır. 
Muvakkat ihalenin yapılması için teklif edilecek bedelin, öncelikle ödenmesi gereken gayrimenkul mükellefiyeti, ile Sandık alacağını 
tamamen geçmesi şarttır. Aksi halde, son artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 18.11.1980 günü aynı yer ve saatlerde son artırmaları yapılacaktır. Bu artırmada gayrimenkuller, ençok artıranın üstüne bırakılacaktır. Hakları Tapu Sicilleri ile sabit olmayan ilgililer 
ve-irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını özellikle faiz ve mesarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrak-ı müsbitleri ile beraber Sandığımıza bildirmedikleri taktirde satış fazlasının paylaşmasından hariç kalırlar. Fazla bilgi edinmek isteyenlerin yukarıdaki dosya no-ları ile Sandığımız HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Servisine başvurmaları rica olunur. 

(Basın: 20015-1103) 


gö 


'Örgütlenmenin savunması 


GUR AYD 


NSANOĞLU, ilk çağlardan beri, hiçbir zaman yalnız 

yaşamadı. Her koşul altında, her zaman topluluklar 
oluşturdu ve toplum halinde yaşadı. Toplumsa'lık, bir arada 
yaşama insan yaşamının özünden kaynaklanan bir niteliktir sözün, özü. Doğanın ayrıcalığı olmayan bir parçası, bir 
türü olan insan tüm doğa varlıkları gibi, evrensel yasalara 
göre değişti, gelişti elbette, 


Bilinen ve sözü edilen bu tarihsel değişim, gelişim sürecin- 
de,yaşanan çağa damgasını vuran belli toplum biçimleri oluştu. Bilimselliği bizce tartışmasız açık olan evrensel yasalar, 
bir yandan doğal gelişimi ve değişimi açıklarken öte yandan- 
da toplumsal değişimi ve gelişimi gözler önüne serdi. Sosyo— 
ekonomik bilim dalları üretim güçlerini, üretim ilişkilerini ve 
kavramların toplumsal gelişimlerdeki önemli yerini herkesin 
anlayabileceği türde vurguladı. 


Biliniyor ki, toplumlar önceleri ilkel komünal biçiminde 
ve sınıfsız olarak yaşıyorlardı. Üretimde, üretim güçlerinde 
ve ilişkilerinde oluşan gelişme ve değişimler giderek sınıflı 
dediğimiz belli kümelerin çıkarlarına dayanan toplu yaşama 
dönemlerini getirdi. Köleci, feodal ve kapitalist toplum dönemleri birbir ardısıra ve evrensel yasalara uygun biçimde 
yaşandı. 


İnsanoğlunun birarada fakat sınıflara ayrılarak yaşadığı 
dönemlerden bu yana, (kaçınılmaz olarak) sınıflar arası 
mücadele de sürmektedir. Biz, istediğimiz kadar, hayır sınıflar 
arasında mücadele yoktur diyelim, yaşanan olgular, köle ile 
köle sahibinin, feodal bey ile toprakta çalıştırılan ırgatın 
kapital sahibi tekel ile çalışan ve emeği ile geçinen işçinin 
çıkarlarının aynı doğrultuda bulunmadığını göstermektedir. 
Çünkü, ekonomik bakımdan güçlü olup, üretim araçlarını 
ellerine geçirenler, bu durumun doğal ve kaçınılmaz sonucu 
olarak yönetimi de ellerinde bulundurmuşlardır. Toplumsal 
yönetim, belli yasaların düzenlenmesinden, zevklere, estetik anlayışa ve değer yargılarına kadar tüm kurumları kendi 
insiyatifleri doğrultusunda kabul ettirmişlerdir. Öteki kümede kalanlar ise, çıkarları çelişenlere karşı, Kendi hak ve özgürlüklerini kazanmak veya sürdürmek için mücadele etmek 
zorunda kalmışlardır. Kısaca ve özetle, insanlık tarihi, sözü 
edilen bu mücadelenin tarihidir bir bakıma bilindiği gibi. 


İnsanlar şu veya bu nedenle, hemen ilk çağlardan bu yana 
örgütlenme gereksinimi duymuşlardır. Türlü deneylerle bireysel ölarak mücadele etmenin yararsızlığını öğrenmişlerdir. 
İnsan olmalarından doğan hak ve özgürlüklerini olsun, çağdaş 
hak ve özgürlüklerini ya da anayasal hak ve özgürlükleri 
kazanmak, savunmak veya geliştirmek için en iyi yöntemin 


örgütlü uğraşı olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Ancak bilindiği gibi örgütlenme anlayış ve biçimi her toplumsal yaşama 
döneminin özelliklerine göre ayrıcalıklar göstermektedir. Örgütlenme anlayış ve biçimi sürekli değişmiş ve gelişmiştir. 
Bu gelişme kolayca olmamıştır elbette. Toplumların egemen’ 
güçleri hiçbir zaman boş durmamış ve örgütlenmeyi zaafa 
uğratabilmek için akla gelmedik yöntemleri bulmuş, uygulamıştır. 


Sonuç olârak, çağdaş insanın ve toplumsal dönemimizin 
örgütlenme biçimi sendikalardır. Bilindiği gibi ülkemiz, hak 
ve özgürlüklerin açıkça çiğnenebildiği bir dönemi yaşıyor. 
Bu yüzden örgütlenme hakkımıza sahip çıkmak, korumak ve 
geliştirmek zorundayız. 
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© Başkardinal Wijinsky işbaşı çağrısı yaptı 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

DANSK Merkezi Grev Komitesi (MKS) ile hükümet arasındaki 
ikili görüşmeler, Polonya Birleşik İşçi Partisi Merkez Komitesi 
si Bürosunun olağanüstü toplantısı nedeniyle salı gecesi kesildi. 
Görüşmelerin kısa bir süre sonra yeniden başlayacağı bildirildi.Bu a- 


( 5ğ 


Grevcilerin strateji ve 
taktikleri 


Polonya'da işçi eylemlerinin başlamasından bu yana İ 
olayları mümkün olduğu kadar çeşitli kaynaklara dayanarak | 
okuyucularımıza aktarmaya çalıştık. 'AYDINLIK, Polonya 
işçi sınıfının bu şanlı mücadelesini bütün olanakları ile en 
iyi bir şekilde izlemeye devam edecektir. 

Şimdiye kadar yayınladığımız çeşitli yazılardan ve yerliyabancı diğer basın organlarında yayınlanan haber, yorum 
ve değerlendirmelerden kısmi ve güncel bazı sonuçlar, dersler çıkarmak mümkündür. 

Önümüzdeki günler içinde, "Polonya işçi sınıfının izle- 

(Devamı S. 6 Sü. 1'de) I 


“Hükümetle 


münasebetlerimizi yeniden 
gözden geçireceğiz” 


"Hükümet iftiradan ileri geçmeyen 
kağıtları basına vermiştir." 
© sıkıştığı noktada bu metodlara baş- 


vuran bir hükümete ne iktidar ne de 
seçim emanet edilebilir. 


ANKARA (ÖZEL) 
ws? Genel Başkanı Necmettin Erba- 
, kan dün parlamentoda nie 

ği basın toplantısında, önceki günkü Hürriyet gazetesinde yayınlanan kendisi ile ilgili iddiaları cevapladı. Erbakan "Bu gibi 


© Kayseri'de öldürülen Yüksek Teknikerin katilleri yakalandı. 


© Kayseri ve Balıkesir'de 3 komando silahlarıyla birlikte yakalandı. 


HABER MERKEZİ 
ğe gece saat 01.00 sularında Diyarbakır'ın Gazi . Caddesinde devriye gezmekte olan bir polis otosuna kimliği belirsiz 
kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonunda polis 
UUOSUMUA vuvuds puns duslhufu keli 
ile Nuri Vaner olay yerinde öldü. Nihat Terzioğlu ile Niyazi Vural ise ağır yaralandılar. 
Emniyet yetkilileri soruşturmanın sürdürül- 


Muisti 


düğünü ve operasyonların devam ettiğini be- iftiraları yaptıranlar siyasi rakiplerimizdir. 
lirttiler. Aslında bu iftira bayat bir iftiradır. Ge- rada dayanışma grevlerinin Krakowie ve Lodz kentlerinde de yaygın 
BALIKESİR'DE SİLAHLI SALDIRIYA çen yıl da aynı iftira yapılmıştı. Önemli lik kazandığı öğrenildi. 
UĞRAYAN ÖĞRENCİ ÖLDÜ olan bu iftiranın yeniden niye piyasaya Gdansk'tan gelen haberlerde, durumun gergin olduğunu bildi- 
Balıkesir'in Sakarya Mahallesi Yıldız So- sürüldüğüdür. Bunun sebebi şudur: AP'nin Başbakan Yardımcısı Jagielski (o yirken, işçiler, "Resmi sendika- 


oaşkanlığındaki hükümet heyetinin 13 kişilik MKS ile yaptığı ikinci raund görüşmelerin olduk- 


engellemesine rağmen Dışişleri Bakanı 
hakkındaki gensoru okunmuştur. Ve inşallah bugün görüsülecektir 


kakta önceki gece saat 21.00 sıralarında silahlı 
saldırıya uğrayan iki öğrenciden 
biri öldü, biri de ağır şekilde ya- 


larda hür seçimlerin yapılması" 
vaadini reddederek, devlet ve 
Partiden tamamen bağımsız ve 


ralandı. 

Sağ görüşlü Ankara Tapu Kadastro öğrencisi Ahmet Kubilay 
Tezcan ile Ticaret Lisesi öğrencisi Mehmet Başkurt silahlı saldırıya uğradılar. Olay sırasında 
Mehmet Başkurt öldü, ağır yaralanan Ahmet Kubilay Tezcan ise ağır yaralanarak Balıkesir Devlet Hastanesinde tedavi altına alında. 

Öte yandan Cumhuriyet ilkokulu yakınında güvenlik kuvvet- 
; (Devamı S. 6 Sü. 3'te) 


- Ankara, Hacettepe , 


Atatürk Üniversiteleri 
we ODTÜ” dekayıt - 


tarihleri açıklandı 


HABER MERKEZİ 
NİVERSİTELER ARASI 
Seçme Sınavı sonucunda 

Ankara Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksek okullara girmeve 
hak kazanan öğrencilerin kavıtiarı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, kayıtların Fen Fakültesi dışındaki fakülte ve yüksek okullarda 26 Eylül Cuma akşamı sona ereceğini açıkladı. 

22 Eylülde öğrenime başlayacak olan Fen Fakültesinde ise, 
öğrenci kayıtları 19 Eylül Cuma 
akşamı bitecek. Ancak, liseden 
bütünlemeli öğrencilerin bu fa- 

(Devamı S. 6 Sü. 4'te) 


Afyon’ un düşman 
işgalinden kurtuluşu 
törenlerle kutlandı 


AFYON (AA) 
FYON'un düşman işgainden kurtuluşunun 58. 
yıldönümü dün törenlerle kutlandı. Törenlere topçu atışları ve 
kurtuluş ordusu öncülerinin çeşitli yönlerden şehre girişlerinin 
canlandırılmasıyla başlandı. 
Cumhuriyet Alanında düzenlenen törende şehitler için saygi 
duruşunda bulunuldu. Bu arada 
öncü kuvvet komutanı tarafından Hükümet Konağına bayrak 
ekildi. Törende şehir adına Afyön Belediye Başkanı bir konuşma yaptı, bunu geçit töreni izledi. Afyon'da gece de fener 
alayı düzenlendi. 
Öte yandan Afyon'un 
düşman işgalinden kurtuluşunun 
(Devamı S 6 Sü. 3'te) 


Hollanda” dan hava 
savunma kabiliyetli 
uçaklar satın aldık 


ANKARA (AA) 


ÜRKİY E'nin Hollanda'dan 
bir filo gücünde hava savun 
ma «abiliyetli "F-104 G" tipi 
uçaklar satın aldığı açıklandı 
Milli Savunma Bakanlığı Ba 
sın ve Haikla İlişkiler Şubesinin 
konuya ilişkin açıklamasında, 
sözkonusu uçakların; Almanya, 
İtalya, Belçika ve Hollanda'da 
kurulu Avrupa Konsorsiyumu 
yapısı olduğu, bu konuda Hollanda ile Z yıldır müzakerelerin 
sürdürüldüğü. yapılan incelemelerde teknik personel tarafından 
satın alınan uçakların 7-10 yıllık 
faydalı ömürleri bulunduğunun 
saptandığı belirtildi. Uçaklar ve 
buna bağlı sistemler için Hollan 
da hükümetine yaklaşık 70 bin 
dolarlık sembolik bir ücret öde 
necek. İlk parti ucaklar önceki 
gün yurda geldi 


“© “Akâdemileraf8P Kurul 


(Devamı S. 6 Sü. 4'te) 


BİNLERCE ÖĞRENCİ MAĞD 


ça sert bir tonda geçtiği bildirildi. Ajanslar, Baltık kıyılarında 


UR DURUMDA 


Üniversitelerarası Kurulun tutumunu protesto için 


Akademiler tatil edildi! 


hâline getiri 


ve İSTANBUL (ÖZEL) 
la içine itild 


NİVERSİTELERARASI Kurulun öğ- 
U renci aleyhindeki kârarını protesto eden 
akademiler, öğretim faaliyetlerini ve öğrenci 
kayıtlarını tatil etfiler. j (eenige ye faaliyetlerin 
rafından dün ba- kayıtlarının 
sına yapılan açıklamada şu görüşlere yer ve- verilmiştir." 
rildi: Bilindiği 

"üÜniversitelerarası Kurul tarafından, bazı Ticari İlimle 
akademi fakültelerine öğrenci yollamama maları ile İs 
kararı ile birlikte, mevcut öğrencilerin de ya- başvurusu ü 
sal hak ve statülerinin tartışılabilir bir konu 


Köy YSE-İş'in MİSK'e katıldığını 
öne süren Hergün küpürü ve ilgili 
mahkeme kararı 


ağımsız 


j s) EANLERSİ 


Esan” 1979/49, 
Kapa 

alakam 

Katao 

Yuvası 
Yavula 
Veril 
Dava 

Dava Purihi 
Karar sprin 


İş Sendikacı Genel Başkan 


stijün Bapoloca oykırılı.ı 


Imesi karşısında, akademilerin zorikleri mecburiyetin bir sonucu ola- 


rak, yeni çözümler belirinceye kadar, 1980- , 
1981 döneminde, (üm akademilerde öğretim 


in ertelenmesine ve yeni öğrenci 
durdurulmasına oy birliği ile karar 


gibi, İstanbul ve Ankara İktisadi ve 
er Akademilerinin tıp fakültesi açtanbul ve Ankara Üniversitelerinin 
Zerine Üniversitelerarası Kurul bu 

(Devamı S. 6 Sü. 4'te) 


sy 


Sendikası 


ia 


ukat Bokar Sinci Ankara Lnrosu Avukatlarından 


ardon DİSK vo TÜKK-İ, hariç birine 


gelinle düsenleme şupaıldığı 


sında merkez gengi 
iyloco bu kacırla 11.7.A979 tocihli ilk imme 


kaldari lha Durum 274 sayalı yag 
Gisüleld “bg 


«maddesine göre Ankora Yolilijine bil- 


MHP'lilerin MİSK”e girme çabalarını boşa çıkartmıstı 


Öldürülen Köy YSE-İş Başkanı 


"başkanlıktan | 
tehdit ediliyordu 


ANKARA (ÖZEL) 

“Ağustos tarihinde öldürülen Köy YSE- 

İş Sendikası Genel Başkanı Özkan'ın eskiden beri sendikayı MİSK'e bağlamak isteyen MHP yanlılarına karşı mücadele ettiği öğrenildi. 


Sendikanın 1977 yılında yapılan kongre 
sinde tüzüğe "Yeniden kurulması öngörülen 
herhangi, bir konfederasyonda kurucu olarak 
yer alması veya mevcut konfederasyonlardan 
DİSK veya Türk-İş hariç birisine üye olmasın- 
da Genel Kurul yetkilidir" şeklinde karar almışlı. 1979'un Nisan ayında yapılan Yönetim 
Kurulu toplantısında ise, MHP yanlılarının oylarıyla katılma kararı alındı 


KARAR NASIL ALINDI? 

Yönetim Kurulundaki MHP yanlıları, toplantı için MİSK'e katılmaya karşı olan yöneticilerin az olduğu bir zamanı seçiyorlardı. 35 
kişi ile toplanan Yönetim Kurulu 17.muhalif 
oya karşılık 18 oyla MİSK'e katılmaya karar 
aldı. Sadık Özkan da muhalefet edenler arasındaydı. Kararın hemen arkasından 13 Mayıs 1979 günkü Hergün gazetesi haberi önemli bir şekilde verdi. Köy YSE-İş Sendikasının 
yayın organı da MİSK Başkanı Mete Beşen'in 


(Devamı S 6 Sü. 1'de) 


kala 
5m 


K; 
Avi 
sendika 
anar$ist 


katilleri 
layanlari 
açıkladı 

Send 
lamada, 


lüyordu 


sgp a n 


Daha önce “Sadık Özkan'ı 


kızıl iktidar getirmek isteyenler 


ef seçmişti” demişlerdi- 


Köy YSE-İş Sendikası : 
"Genel Başkanımızı anarşist 


teröristler öldürdü” 


@ Sendika yönetim kurulu. katillerini ya- 


yan ve yakalanmasını sağlayanlara 
ilyon TL. ödül verilecek. 


ANKARA(ÖZEL) 
Y YSE-İŞ sendikası merkez 
netim kurulu yaptığı açıklamada, 
Genel Başkanı Sadık Özkan'ın 
teröristler tarafından öldürüldüğü- 


nü belirtti. Sendika yönelim kurulu ayrıca 


yakalayan ve yakalanmasını sağa 5 milyon lira ödül koyduklarını 
lar. 

ika 23 Ağustos günü yaptığı açık- 
Sadık Özkan'ın kızıl iktidar getir- 


mek isteyenlerin hedefi olduğu öne sürü- 


. 23 Ağustos günü yapılan açıkla- 


manın sendika içindeki MHP yanlıları tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor. 


sadece işçi kitlesine karşı sorumlu hür sendikaların kurulmasını 
ve bu örgütlerin hükümet tarafından resmen tanınmasını talep ettiler. Jagielski'nin,bu talebi Siyasi Büro taplantısına götürmek üzere görüşmelere ara verdiği 
gelen haberler arasında yer alıyor 
Basın-yayın organlarının grevciler lehinde herhangi bir girişim- 
de bulunmaması üzerine Gdansklı işçilerin "Boş sözler dinlemektenbıktıkları ve:. artık harekete geçilmesinin zamanının çoktan geldiğini” belirttikleri bildiriliyor. 
KİLİSE DEVREYE GİRİYOR 
Öte yandan Polonya Başkandinali Rahip Wijinsky, dün yaptığı bir açıklamada işçileri işbaşı 
yapmaya çağırırken, "Çok fazla 
talepler, aşırı talepler öne sürmenin” zararlarını anlatmaya çalıştı. Başkardinalin konuşması 
ilk kez televizyondan naklen yayınlandı. Bütün Polonyalı işçileri 
“itidal ve sükünete" çağıran Polonya Katolik Kilisesinin üst 
yetkilisinin bu açıklaması "Din 
adamları da sonunda Gierek yö- 
(Devamı S. 6 Sü. 2'de) 


Anayasa Komisyonu 
erken seçimin 
Anayasaya aykırılığı 
görüşünü incelemeye 
devam ediyor 


ANKARA (ÖZEL) 

ÜN toplanan Anayasa Komisyonu, Alt Komisyon üyesi 3 CHP'linin hazırladığı raporu incelemeye devam etti. Ömer 
Dedeoğlu, Nedim Bozkurt ve Bahattin Karakoç'un hazırlamış olduğu erken seçimin Anayasaya 
aykırılığı görüşünü savunan 94 
sayfalık raporun bugün okunarak 
tamamlanması gerekiyor. Raporun okunmasından sonra tartışmaya geçilecek, Anayasa Komisyonu erken seçimin Anayasaya 
aykırı olmadığına karar verdiği 
taktirde, erken seçim önergelerinin tarlışılmasına başlanacak 


Anayasa komisyonu dün de 
raporun 12 sayfasını okudu. Saat 


11.00'de başlayan toplanu: 
12.00'de bitirildi. Komisyonu 
yöneten CHP'li Başkan Vekili 


Selahattin Yüksel toplantıyı bugün saat 13.30'a erteledi. İki gündür devam eden Anayasa Komisyonunda şu ana kadar 86 sayfalık raporun 52 sayfası okunmuş 
oldu 


Mototren cipi biçti: 
4'ü çocuk, 
6 kişi öldü 
AYDIN(AA) 


| em seferini yapan mototrenin Salavatlı 
Çifte Kahveler mevkiinde yolcu 
dolu bir cipi biçmesi sonucu 
meydana gelen kazada 4'ü çocuk 
6 yurttaş hayatını kaybetti. 

Yetkililer kazanın Mehmet 
Ayhan yönetimindeki09 EK 765 
plakalı aracın Hemzemin geçidi 
üzerinde stop etmesi sonucu 
meydana geldiğini açıkladılar. 
Kazada cip şoförü Mehmet 
Ayhan; yolculardan Kadriye 
Dinç ve Alim Dinç, Ahmet Dinç 
Ayşe Moralı ile Gültekin Moralı 
adlı çocukların hayatlarını kaybettikleri açıklandı. Öte vandan 
mototrenin makinisti Ahmet Cihankaya da soruşturma için gözaltına alındı. 


LeninT'ersanesinde sansürden geçmeden basılan grev gazete ve bültenleri dağıtılıyor. 


Afgan ordusunda 
yeni bir ayaklanma 


Demir Döküm işçisi Şemsi Çavuş Karadolap Mahallesinin 
tam ortasında hava kirliliğine yol açan fabrikanın kurum 
saçan bacalarını gösteriyor. 


Mahalle içinde kurulan fabrika 
halk sağlığını tehdit ediyor 


KEMAL ÖZDEN 

LİBEYKÖY'ün Karadolap Mahallesi sakinler: özellikle 
Çitlenbik Sokakta oturan yurttaşlar iki yıldır evlerinde 
gönül rahatlığıyla camlarını açamıyorlar. Nedeni mahallenin 
tam orlasında faaliyete geçen plastik fabrikasının çevreye 
, yaydığı kirli hava ve kurum. Yurttaşlar kapalı pencerelerin 
kenarlarında parmak kalınlığında kurum biriktiğini göstererek 
"Nasıl camları açalım, zaten yaydığı koku yetiyor" şeklinde 
konuşuyorlar. Çevre sakinleri adına bizimle konuşan Demir 
Döküm işçisi Şemsi Çavuş plastik fabrikasının çevreye 
yaydığı kirli hava ve kurum konusunda şunları söyledi: 
"İki yıl önce burada yazlık sinema vardı. Gördüğünüz gibi 
burası mahalle içi evlerin tam ortası. Daha sonra sinema bozuldu ve plastik fabrikası açıldı. Ancak o günden sonra bize 
evde gönül rahatlığı ile pencere açık oturmak haram oldu. 
“Pencere kenarları parmak kalınlığında kurum birikiyor, 
fabrika bacasından çıkan duman havayı hissedilir ölçüde 
kirletiyor. Bu durum karşısında hundan bir süre önce semt 
sakinleri olarak imza toplayarak Belediye Başkanlığına 
verdik. Fabrikanın başka bir yere taşınmasının sağlanmasını 
istedik. Ama belediyeden o gün bugündür ses çıkmadı." 


© Ayaklanmayı bastırmak için olay yerine Sovyet birlikleri gönderildi. 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

ATILI kaynakların başkent Kabil'den bildirdiklerine göre Afganistan'da Babrak 
Karmal'ın partisi "Parçam" yanlısı bir askeri birlikte ayaklanma 
çıktı. Celalabad yakınlarında çrkan ayaklanmayı bastırmak için 
olay yerine hemen Sovyet birlikleri gönderildi. 

Öte yandan Kabil'den gelen 
haberlere göre Afgan direniş örgütleri ile Sovyet kuvvetleri arasındaki çatışmaların ağırlık noktasının Afgan-Pakistan sınırında- 
ki Celalabad çevresine kaydığı 
belirtiliyor. 


Kudüs” le ilgili BM 
kararını veto 
etmediği için 
İsrail, ABD” yi 
şiddetle eleştirdi. 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

ASHİNGTON'dan yapılan 

bir açıklamaya göre İsrail 
hükümeti BM Genel Kurulunda 
alınan ve İsrail'i kınayan kararları velo etmeyen ABD'nin tavrını 
şiddetle eleştirdi. 

Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Edmund Muskie ile bir görüşme yapan İsrail'in Washington 
Büyükelçisi Efraim Afrom 
Muskie'ye İsrail Başbakanı Be- 

(Devamı S. 6 Sü. 3'te) 


Park Çung Hi’ nin 
takipçisi 

Güney Kore’ de 
Devlet Başkanı oldu 


SEUL 
ÜNEY Kore'de General 
W Çun Du Han 7 yıl için 
Devlet Başkanı oldu. General 
Çun Güney Kore'nin iki hafta 
içindeki üçüncü ve bir yıl içindeki dördüncü Devlet Başkanı 
oluyor 
General Çun, Park Çung Hi' 
nin öldürülmesinden sonra aralık 
ayında düzenlediği bir darbe ile 


(Devamı S. 6 Sü, 4'te) 


% 


İbu köseden.. 


% 
DİD 


Gerçekler 
gün ışığına çıksın 


et Halim Spatar 


Eski devrimcilerin bir zamanlar için haklı, anıa herşeyin 


söylendiği ve açıkça tartışılabildiği günümüzde artık haklı ol- 7 


maktan çıkmış bir huyları vardır. Geçmiş devrimci hareket, 
geçmiş olaylar ve kişiler konusunda yazmamak; en azından 
herşeyi yazmamak. Bu tutumu da "Henüz pek çok insan sağ, 
onlara zararı dokunur", "Örgütsel konularda ad verilmez” ,'"Yazılı belgeler yok, söyleyeceklerim lafta kalır" gibi gerekçelere 
dayandırıyorlar. Ama, bunun biraz da bahane olduğu kanısındayım. Çünkü birçoğu, sırası geldi mi, işin dedikodu yanının 
ağır basmasına bakmadan kendilerine yakin buldukları insanlara, bildiklerini fısıldayıvermekten geri durmuyorlar. Çok dar 
çevreye sıkışıp kalan, nicelerinin içinden "gelip geçtiği" devrimci hareketimizden dedikodu oldum olası eksik değildir. Tıpkı küçük bir kasabanın insanları gibi herkes öbürünün cemaziyel evvelini, cemaziyel ahirini, dinleyecek kulak Ibulmayagörsün, okuyuverirdi. En büyük kahramanlıkların yanı sıra en bayağısından dedikoduların, her türden kara çalmaların kaynaştığı bir çevreydi bir zamanlar. Çoğunlukla kitlelere açılamayanların yazgısıdır bu. 

Olayların içinde yer almış, eskileri tanıyan bir ağabeyimize, "Her gidenle birçok şeyi öğrenme olanağını yitiriyoruz, 
bildiklerini yazsana " demiştim. "Benim söyleyeceklerim dedikodudanöte geçmez. Bir başkası çıkar başka birşey söyler, 
çünkü.Belgelenmemiş şeyler bunlar. Hem sana birşey söyleyeyim 
mi, eskileri bırakın kendi hallerine, geçip gitsinler; böylesi daha 
iyi olur. Fazla karıştırmayın" demişti. Biraz da sahneden bir 
an önce çekilme telaşına yoruyorum bü tutumu. 

Devrimci geçmişimizin doğru dürüst bir tarihi yoktur. Şefik Hüsnü ve Reşat Fuat bilinmeyenleri yazmamakla yükümlü idiler. Böyle bir sorumluluk başkaları için de geçerli olabilir. 
Ne var ki, dedikodunun binbir siyasal açıkgözlükle tozu dumana kattığı bir ortamda bilenlerin bildiklerini yazması biraz da 
ödev değil mi? 

Yazmaktan kaçınan tutumun arkasında, özellikle küçük 
burjuva devrimcilerine özgü, oldukça sığ bir hesabın yattığını 
sanıyorum. Bildiklerini, gördüklerini yazmamak, kimi gerçeklerin gizli kalmasını belki sağlar, kimi insanları belki rahatlatır. 
Ama eksik bilinenler birçok yalaHcı güneşin, zaman zaman gerçek güneşlermiş gibi ortaya çıkmalarına neden -olmadı mı, yakın geçmişimizde? 

Ne denli ulu kişi olsalar bile, büyük devrimcilerin de "insan" 
olduklarını, birçok hata ve zaaflarıyla bir arada büyük olduklarını artık biliyoruz. Marks da, Engels de, Lenin de, Stalin ve 
Mao da, tüm devrimciler gibi birer "insan"'dırlar. Hatalardan, 
kusurlardan, kötü yanlardan, tutkulardan, inatçılıktan, daha 
birçok zaaftan arınmış, göksel kişiler olmadıklarını artık bildiğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Zaten devrim büyüklerinin 
yanlarına yaklaşılmaz, katlarına erişilmez ulular oldukları yanılgısını devrimci hareketin başına saran da her parti ve hareketteki küçük küçük Stalin özentileri olmuştu. Bu tanrılaştırmanın; putlaştırmanın belli bir dönemde, belli' bir süre için, 
“belli. koşullarda belki bir nedeni, bir açıklaması, bir dereceye . 
kadar bir haklılık payı olabilir. Ne var ki, günümüzde köprülerin altından çok sular geçmiştir. Devrimci fikirler bugün artık 
bir:"'vahiy" olmaktan çıkmıştır. Pek çok pırıl pırıl devrimci,teoriyle haşır neşir olmuştur. Sosyalist deneyim yeni yeni katkılarla zenginleşmekte ve çeşitlenmektedir. Hataları, zaafları, kusurları dünden başka biçimde, doğrulara götüren olumsuz öğretmenler olarak ele alma alışkanlığı yaygınlaşmaktadır: En önemlisi de, günümüzde, bir "dış" yetki veya "icazet" iddiası 
söz konusu olmaktan çıkmıştır. Devrimci hareketlerin ayakları 
kendi topraklarına sağlamca basar duruma gelmiştir. Bugün 
sosyalizm, artık her ülkenin kendi somut olgularında bulup uygulayacağı bir gündem maddesidir. 

İşte bu yüzdendir ki, dünden daha dürüst, daha kuşkusuz ve 
daha ileri bir ideolojik dönemin içinde yaşadığımızın farkında 
olmamız gerekir. Bugünkü tehlike,eski partinin adını bir dükkan 
tabelası haline getiren ve Doğu Almanya'da Sovyet sosyal-emperyalizminin emrinde çalışanlardır. Özellikle bizim ülkemizde bu konu önemlidir. Çünkü, revizyonistler, bir kısım gerçekleri görebilen kimseleri, hatta kendilerini teşhir etmiş kişileri 
bile geriletecek bir etkiye sahip olabilmişlerdir. Günümüzdeki 
esas sorun budur ve bu sorun dünkünden daha tehlikelidir. 

Eskiler, en olumsuz koşullarda devrimci fedakarlık ve cesaret örnekleri verdiler. Bayrağı sonraki kuşaklara, nice acılar- 
dan, inanılmayacak tuzaklardan ve ateşlerden geçerek teslim 
ettiler. Bütün -bir ömrü, aydınlığı çok uzaklarda, yurt koşullarında "çok sonraları" erişilebilecek: olan hedefler uğrunda 
devrim davasına adadılar. Kişisel mutlulukları çoğu kez gözardı 
etmek durumunda kaldılar. Birçok hataları, kötü yanları, küçük. ve zayıf yanları muhakkak ki vardı. Ama bayrağı eninde 
sonunda yarınlara ulaştırdılar. Onlardan öğreneceğimiz ders 
budur. 

Ama bir de şunlar var. Çeşitli tutuklamalarda, soruşturmalarda birçok değerli insana düşündüklerinin ve yaptıklarının 
karşılığı "ödetilmiş"'tir. Önlerine bir tomar boş kağıt konmuş, 
bütün bildiklerini yazmaları istenmiştir. Bununla da yetinilmemiş; işkenceyle, umutlandırarak, tongaya düşürerek aldatarak, 
gözdağı vererek, zayıf yanlarından yararlanarak doldurtulmuştur bu tomar tomar boş kağıtlar. 


İLAN 


- MARDİN VALİLİĞİNDEN 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 

1 - Mardin Nusaybin Akarsu Tem. Eğt. 2 Kd. okulu inşaatı 527 sayılı kanuna göre gelecek yıllara sari olmak üzere 
2490 sayılı kanun gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İşin Keşif Bedeli 27.000.000.- TI dır. 

3 - Eksiltme Mardin Bayındırlık Müdürlüğü il ihale komisyonunda 16.8.1980 salı günü saat 11.00'de yapılacaktır. 

4 - Eksiltme şartnameleri ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 

“ 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 

a) 810.000.- Tl. lık. Geçici Teminat. 

b) 1980 yılına ait Ticaret Odası Belgesi. 

c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme) şartnamesinde belirtilen usülüne uygun hazırlanmış 
olan teknik personel beyannamesi, Kredi ve sermaye imkanlarını gösterir mali -durum bildirgesi, plan techizat beyannamesi ile Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir Müteahhitlik karnesi (Aslı) ibraz etmek suretiyle, 
Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif 
a ie birlikte koymaları lazımdır. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını 16.9.1980 salı günü saat 
10.00 na kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 

7 - Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi 11.9. 
1980 perşembe günü mesai saati soruna kadardır. 

8 - Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilan olunur. 


(Basın; 19952-110 


Genellikle banka ve bankerler 
karşıt iki kutupmuş gibi ele alınmaktadır. Hükümet kararnamesini 
bankerlere karşı gören bankala- 


larını güçlendirmemektedir. 
Ayrıca yukarda açıkladığımız 
hamiline mevduat sertifikası uygulamasının başarıya ulaşabilme- 


Banka ve 


bankerler iki 
karşıt kutup mu? 


eBanka ve bankerler 


iç içe geçmiştir 


Hâlâ yumuşamadan medet uman bazı Batılı liderler 


Polonya grevlerinin başlama- ` 


sıyla büyük bir korkuya kapıldılar. Hele 20 Ağustos günü, Batı Almanya'dan yayın 
yapan bir korsan radyo "Ruslar Polonya'da" diye haber 
verince yumuşakların ödleri 
patlamış. Telaşa kapılmışlar. 


28 Ağustos 1980 


MEĞER NEYMİŞ... 


Ama Allahtan (!) hemen uzmanlarına danışıp işin iç yüzünü öğrenmişler: Ruslar meğerşe 30 yılı aşkın bir zamandır Polonya'daymışlar! Ruslar'das. olduğu kadar kendilerinden de korkan bu liderler, 
işinsğfünü öğrenince bir"ooh' 
çekip rahatlamışlar... 


İktidar mı grevde? 


Kulaği Moskova Radyosunda, gözü Pravda'da olanlardan 


rın faiz oranlarını fazla arttırmamasını da bankaların bankerlerle uzlaşması olarak değerlendiren görüş bu anlayıştan kaynaklanmakadır. Bir kere 1979' 
da bankerlerde toplanan tasarruflar bankalardaki toplam tasarruf mevduatının % 2.5'u, toplam mevduatların ise % 11'i 
kadardır. Ama daha da önemlisi 
banka ve bankerler arasındaki 
içiçe geçme olayıdır. İsim yapmış. ve tasarrufların çoğunu 
kendilerine yönlendirebilmiş 
bankerler, önemli holdinglerin 
ve bankaların tahvillerini satmaktadırlar, hatta bu bankaların bir kısmı da aynı holdinglerin (sahipliğinde olmaktadır. 
Bankalar tahvillerini bankerlere aktararak kuşkusuz hasım- 


Türkiye'de 


si, bu sertifikaları vadesinden 
önce satın alabilecek bankerlik 
hizmetlerinin oluşmasına bağlıdır. Yani bankalar ile bankerler 
arasında çıkar çatışması değil, 
bir uyum söz konusudur. Ayrıca kara parayı da esas olarak 
bankerliğin dışında aramak gerekir. 


Yeri gelmişken banka ve 
bankerlerin birbirlerine olan 
avantajlarına da değinelim. 


Bankalar topladıkları mevduat karşılığı % 30 munzam karşılık, % 15 umumi dispolibilite 
yani topladıkları mevduatın tümünü kredi dağıtımında kullanamazlar. Ayrıca bankaların genel yönetim giderleri oldukça 
yüksektir. Bankerlerin ise 


neredeyse 


bütün iktisadi 
sorunların baş 


müsebbibini faiz olarak 
gören bir görüş var 


bu tür sorunları yoktur. Bankerlere “yatırılan O tasarrufların 
gelir vergisinden kaçma yolları 
açık olduğu gibi, bankerler 
bankalardan daha yüksek faiz 
vermektedirler. Ancak, tahvil 
faizleri vade süresi aynı olan 
mevduat faizlerinden daha düşüktür. Örneğin üç yıl vadeli 
tahvil faiz oranı % 32, üç yıl vadeli mevduat faiz oranı ise % 35' 
tir. Fakat bânkerler, tahvilleri 
şirketlerden üzerlerinde yazılı 
olan fiyatın % 20—30 altında 
bir fiyatla satın alarak, bu 
farkın bir kısmını tasarruf sahibine aktarmakta, böylelikle ödedikleri faiz gelirini bankaların 
ödediğinin iki katına çıkarabilmektedirler. 

Bankaların avantajlarına gelince, bir kere bankalara yatırılan para devlet tarafından garanti 
altına alınmaktadır. Bu, tasarruf 
sahipleri açısından önemli bir 
güvencedir. Ayrıca bankaların 
Merkez Bankası kaynaklarından 
ve 40-60 milyar lira arasında 
değişen resmi mevduattan yararlanma imkanı “vardır. Devletin 
her ay için, ticari bankalarda 
40 milyarın altına düşmeyen 
mevduatı varken, para basma yoluna gitmesi bankaların bu kaynağını daraltmama amacından 
kaynaklanmaktadır. 

KREDİ FAİZLERİ VE 
FİYATLAR 
Ülkemizde MSP'nin bayrak- 


tarlığını yaptığı bir görüş vardır: 
Türkiye'de nerdeyse tüm iktisadi 
sorunların baş müsebbibi faizdir. 
Faizler yükselince sanayiciler de 
malların fiyatlarını arttırırlar. 
Dolayısıyla enflasyonun kaynağı da faizdir. Son kararname de 
bu açıdan enflasyonu körükler. 
Son günlerde aydınlarımız arasında da yayılan ve solcularımız 
tarafından da makbul bir görüş 
olarak saygınlık: kazanan bu 
fikir gerçeği yansıtmamaktadır. 

Rant, fâiz ve sınai kâr, 
malların içerdiği artı—değerin 


çeşitli bölümlerine verilen farklı adlardır. Artı değer veri iken, 
bu üç farklı kategorinin birindeki 
değişme ancak diğer ikisinin 


büyüklüğünü etkileyebilir, Özellikle deflasyonist politikaların 
uygulandığı bir dönemde faiz 
hadlerindeki artışın esas etkinkârların artı değer içindeki payının azalması yönünde olur. 
Zaten düşük kâr oranlı küçük 
ve orta işletmelerin faiz hadlerindeki yükseliş karşısında 
tasfiyeye gitmesi olayı da bu 
olgudan kaynaklanmaktadır. 


DEVAM EDECEK 


(1) Mevduat munzam karşılıkları: Bankalar, topladıkları tasarrufların bir kısmını Merkez Bankasına yatırmak zorundadırlar. 
Buna "mevduat munzam karşılığı"" denir. 

Umumi disponibilite oranı: 
Bankalar yükümlülüklerinin belli 
bir oranını kasalarında para ve 
benzeri değerler olarak tutmak 
zorundadırlar. Bu orana umumi 
disponibilite oranı denir. 


bir yazar almış kafasını iki elinin arasına sanki beş bilinmeyenli denklemi çözüyor. Yüksek sesle şöyle düşünüyor: "Yahu bu 
bizim Polonya'da sosyalizm var. Sosyalizm demek işçi sınıfının iktidarı demek. O zaman bu Gdansk tersanesindeki işçilere ne oluyor. Kime karşı grev yapıyorlar ki? Yoksa kendi kendilerine karşı mı isyan ettiler? Bu işin içinde bir bit yeniği var. 
Ama durum galiba şöyle: Ya iktidar greve çıktı, ya da grev iktidara!..." 


Ruslar Paris'e girse 


EŞ e ` 


İSağlık Bakanlığı 


A > 


Belgelerle 


`- atamaları , 


- Çi 


Sağlık Bakanlığında "Tam Gün" bilmecesinin yanı sıra Bakanlık bünyesinde yapılan geniş çaplı tayinler sağlık elemanları içinde 
huzursuzluklara neden oldu. "Sağlık elemanları arasında huzursuzluk yarattığı" gerekçesiyle hakkında gensoru önergesi verilen Sağlık Bakanı İslamoğlu, "Manevi baskı altında olmasına rağmen dişardan tayin yapmadığını" söyledi. İslamoğlu, eski Bakan Mete 
Tan zamanında Sağlık Bakanlığına ihtiyacın çok üzerinde eczacı 
ve, diş doktoru alındığını belirtti. Ancak, "devletin hazinesini" düşündüğünü söyleyen Bakanın yaptığı çok sayıda tayinde çeşitli 
AP milletvekilleri, AP heyetleri ve başka şahısların isteklerinin rol 
oynadığı, tayinlerin buna göre yapıldığı belgelendi. Aşağıda Sağlık 
Bakanlığı Zatişleri ve Muamelat Genel Müdür Vekili Mustafa Pınarcıoğlu'nun Sağlık Bakanının emri üzerine yaptırılan tayinlerle ilgili 
raporları yayınlıyoruz. Tayin edilenlerin isimlerinin karşısında yer 
alan parantez içindeki isimler, tayinin yapılmasını isteyen şahısları göstermektedir. Listelerde sadece bu şekilde yer-alan tayinleri 
açıklıyoruz. 

Sağlık Bakanlığı Zatişleri ve Muamelat Genel Müdür Vekili Mustafa Pınarcıoğlu'nun 22.1.1979 günü yapılan tayinlerle ilgili olarak 
Sağlık Bakanı Münif İslamoğlu'na verdiği rapor. Raporda yer alan 
iki tayin de AP İzmir Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın isteği üzerine gerçekleştirilmiştir. 

Belge: 3 

"Sayın Bakanım, 

21.11.1979 tarihinde verdiğiniz emirlerin neticeleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

1) Nazilli Devlet Hastanesi Operatörü Dr. ömer Koç'un Kastamonu Tosya Devlet Hastanesi operatörlüğüne tayini yapılmıştır. 
(Sayın Behiç Tozkoparan) -el yazısı ile- İzmir Milletv. á z 

2) Aydın Kuyucak Çubukbucağı (Burhaniye) bucağında hükümet tabipliği kurulması için onay alındı ve hükümet tabibi olarak 
Dr. Mustafa Diler"n tayini yapılmıştır. (Sayın Behiç Tozkoparan) 


22.11.1979 
SAYIN BAKANIM 
21.11.1979 tarihinde verdiğiniz emirlerin neticoleri 


Aşağıya çıkartılmıştır. 


Bilgilerinize ars ederim, 


ra e a 
Mustafa F d 
Zatişleri 
Genvl Mü. 
ÜN 1)Nazilli Devlet Bastanssi Operatörü Dr.Üzcr Koç'un 
Kastamonu Tosya Devlet Hastanesi operatörlüğüne tayini yapılrıştır, 


(Sayın Behiç Tozkoparer) ita: =i / 


K% 2) Aydın Kuyucak Çubukbağı (Burhan! vs)bucapında hükümet 
tabibliği kurulması için onay ulındı ve hükümet tabibi olarak 
Dry Mustafa Diler'in tayini yapılaıytır. 
(Sayın Behiç Tozkopüran) 
PE o RTO 
al edilerek ©5 


Kozaklı Su: nk 5 
zaya Humune Mi 


j > 

i ni yapılan! 

* $ 4) Novyohi 

Yürek(iazıcı)'Dın 

(Sayın Karr 

Devlet Hasti esi 
tare 


veneer 


r taa Sakeryline yün hhezi "an SAkErY 


Mani resi © 


4 Y 5) Kuntamumu Dere 
Doğumevin€ toyini yep? 
st» 


.- AP Milletvekilleri Tözkoparan, Köker, 
Boz, Binay, Bulut, Arıcı, Aytekin, 
Tanrıverdi'nin istekleriyle yapılan tayinler 


Kuş. Bakana verilen 22 ve 
26 Kasım 197 9 tarihliraporlardaki tayinler 


BELGE:4 

Zatişleri Genel Müdür Vekilinin Sağlık Bakanına 26.11.1979 günü verdiği rapor; 

"Sayın Bakanım, 

24.11.1979 tarihinde verdiğiniz emirlerin neticeleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

1l- Elazığ Karakoçan Sağlık Ocağı Tabibi iken Sakarya Merkez 
Hükümet Tabipliğine tayin edilen Dr. Millet Hüseyin Besen'in tayini iptal edilerek eski görevinde bırakılmıştır. (Sayın Mehmet Sait 
Köker, Bingöl Milletvekili) 

2) Siirt Devlet Hastanesi Müdürü iken Bitlis Devlet Hastanesi Müdürlüğüne tayin edilen Mehmet Erterzi'nin tayini iptal edilerek eski 
görevinde bırakılmıştır. (Sayın İbrahim Boz) — AP Nevşehir Milletvekili. 

3- Çanakkale Ezine Sağlık Merkezi Tabibi iken Kastamonu Araç 
Sağlık Merkezi Ocağı Tabipliğine tayin edilen Dr. İrfan Yüksel'in 
tayini iptal edilerek eski görevinde bırakılmıştır. (Sayın İrfan Binay) — AP Çanakkale Milletvekili- 

4- Nevşehir Kozaklı Sağlık Merkezi Hemşire Yardımcısı Fazilet 
Yürek'in (Yazıcı) Ankara Numune Hastanesine tayini yapılmıştır. 
(Sayın Ragıp Üner) 

5- Kastamonu Devlet Hastanesi Hemşiresi. Sevda Akman'ın 
Sakarya Doğumevine tayini yapılmıştır. (Sayın Mustafa Bulut, Edirne Milletvekili) X 

6- İzmir Kınık Sağlık Merkezi Diştabibi Emine Çiçekli'nin İzmir 
Devlet Hastanesi Diştabipliğine Vilayetçe yapılan tayini tescil edilmiştir. (Sayın Şinasi Osma) 

7- İçel Gülnar Sağlık Merkezi eczacısı Tülin (Sezer) Yaman'ın 
Hakkari Merkez Sağlık Ocağı eczacılığına tayini yapılmıştır. (Sayın 
Fevzi Arıcı) 

) İçel Gülnar Sağlık Merkezi Diştabibi Fikret Yaman'ın Hakkari Ana Çocuk Sağlığı Dispanseri Diştabipliğine tayini yapılmıştır. 
(Sayın Fevzi Arıcı) 

BELGE:5 

Bakana 26.11.1979 günü verilen rapor: 

“Sayın Bakanım, 

25-26.11.1979 tarihinde verdiğiniz emirleriniz aşağıya çıkarılmıştır. 

Bilgilerinize arz'ederim. 

1) Kütahya Altınbaş Sağlık Merkezi Eczacısı İsmail Uyar'ın Afyon Merkez Sağlık Ocağı eczacılığına tayini yapılmıştır. (Sayın Ahmet Karayiğit) 

2- Balıkesir Devlet Hastanesi Baştabibi Dr., Rasim Tuncay'ın Edirne Devlet Hastanesine tayini yapılmıştır. (Sayın İlhan Aytekin) 
—AP Balıkesir Milletvekili- 

3- Balıkesir Devlet Hastanesi Baştabipliğine Dr. Necati Nebioğlu'nun tayini yapılmıştır. (Sayın İlhan Aytekin) 

4- Balıkesir Sağlık Müdürü Dr. Hikmet Özkardeşler Gümüşhane 
Sağlık Müdürlüğüne 2 ay müddetle geçici olarak görevlendirilmiştir. (Sayın İlhan Aytekin) N 

5- Balıkesir Sağlık Müdürlüğü görevi Dr. Necati Nebioğlu'na vekaleten verilmiştir. (Sayın İlhan Aytekin) 

6- Balıkesir Havran Sağlık Merkezi Operatörü Dr. Hayrettin Ünverdi'nin Gümüşhane Bayburt Devlet Hastanesi Operatörlüğüne tayini yapılmıştır. (Sayın Engin Tanrıverdi) -AP Balıkesir Milletvekili- y 

T- Ebe Fatma Karakuş Şemşek'in Urfa'dan Çanakkale'ye tayini 
yapılmıştır. (Kastamonu heyeti) 

8- Kastamonu Karaç köyüne Vilayetçe ebe tayini yapılmıştır. 


(Kastamonu heyeti) Y ` 5 
YARIN:Atamalar ve kimler istedi? 


© HERGÖNÜN 


"MAHKEMESİ” 


Hergün gazetesi uzun bir 
süre sustuktan sonra nihayet 
Yurtaslan'ın itirafı için konuştu. İlk günlerde Ankara 
Cumhuriyet Savcısının ağzından yalan beyanlar yazıp 
da bu yalanlanınca Hergün'ü 
bir suskunluk kaplamıştı. 

24 Ağustos günlü Hergün 
gazetesinde "Günün İçinden" 
köşesinde İtiraf'la ilgili "Bana 
anlatıldığına göre" diye bir 
yazı yayınlandı. Hergün Yurtaslan'ın açıklamalarından bazı 
alıntılar yapıyor, sonru hukuk 
adına bir mütalaa yürütüyor. 
“Hukuk açısından bakarsak 
bu oğlanın beyanları mahkemenin dış kapısında kalır. 
Kendisine bazı şeyler anlattıklarını iddia ettiği kimseler 
Hayır biz böyle bir şey söylemedik’ derlerse Yurtaslan'ın 
lafları boşlukta kalır. Ali bana 
dedi ki; Veli'yi Mehmet vurdu türünden lafların hiç bir 
dayanağı yoktur.” 

Hergün'e göre Ali Yurtaslan sadece kendisine anlatıldığını, duyduğunu söylediği 
şeyleri açıklamışmış. İtiraflar 
daha önce Aydınlık'ta neşredilmiş iddiaların tekrarıymış 
eklenen şey bir isim listesiymiş. Yurtaslan ne kadar tanıdığı ülkücü, MHP'li varsa hepsine bir suç bulaştırmış. 

Anlaşılan ya Hergüncüler 
yazılanları ve olayları iyi takip etmiyorlar ya da bile bile 
yalan söyleyerek gerçeklerin 
pençesinden kurtulmaya çalışıyorlar. 

Şimdi gelişmelere bakalım 
Yurtaslan oturup tean Erdem Şenocak, Avukat İlikçi 
vs. gibi şahıslar hakkında bir 
senaryo hazırlamış. Hepsine 
de bir suç yakıştırmış. Örneğin Erdem Şenocak hapishaneden adam kaçırma ve saklama işleriyle ilgileniyor, Av. İlikçi de bu işlerde kendilerine 


$ yardım ediyor vs. vs. Sonra 


Erdem Şenocak hapishane- 
den kaçırılan idam mahkumu 
ile birlikte yakalanıyor. İkisi 
de açıklamalar yapıyor. Ve 
Sıkıyönetim Komutanlığı, 
Şenocak, Pehlivanoğlu'ndan 
duyduklarını" açıklıyor. 
Şimdi Hergün'e göre Sıkıyönetim Komutanlığının açıklaması mahkeme kapısının dışında kalıyor. Öyle ya onlar 
da Şenocak ve Pehlivanoğlu'- 
nun Mesçi'nin, İlikci'nin kendilerine anlattıklarını açıklamadılar mı? İlergün tam da 
böyle düşünüyor, çünkü bu 
yazıyı Sıkıyönetim Komutan- 


lığının açıklamasından ve 
Yurtaslan'ın açıklamalarında 
adları verilen ve sonra suçüstü 
yakalanan sanıklarla ilgili açıklamasından sonra yazıyorlar. 

Şimdi sormak -gerekiyor... 
Bu Hergün'ün kastettiği nasıl 
bir "mahkeme" acaba... Anlaşılan bütün mahkemeler ve 
hakimlerin Yurtaslan'ın İtirafında anlattığı bazı mahkemeler gibi olduğunu sanıyorlar. 


Bir İfiraf da 
Somuncuoğlu” ndan 


Somuncuoğlu da İtirafla ilgili konuştu. Somuncuoğlu'nun, Sıkıyönetim 
Komutanlığı, devletin 
emniyet kuvvetleri hakkında ileri sürdüğü iddiaların 
cevaplandırılmalarını bizzat bu suçlamalara hedef 
olan yetkililere bırakarak 
bir konu üzerinde durmak 
istiyoruz. 

Somuncuoğlu bu sefer 
Yurtaslan'a, Tanlak'a dediği gibi "içimize sokulmuş 
Çin ajanı" filan diyemedi. 
Çünkü Yurtaslan'ın resmi 
yöneticiliği de var. Somuncuoğlu açıklamasında şöyle demiş:"Esasen İtiraf adı 
altında söylenen iddiaların 
içinde itiraf yaptığı söylenen kişiye ait olmanın yüzde 20'yi aşmayacağı dikkatle okunduğunda görülecektir"... 

Yurtaslan'ın itiraflarını 
izleyenler de bilir ki aslında anlatılanın yüzde 20'si 
bile Somuncuoğlu'nu köşeye sıkıştırmaya yeterlidir. 

Ancak bir başka nokta 
daha var, Somuncuoğlu 
itirafta yer alan olaylar 
hakkında bilgi sahibi olma- , 
lı ki kendince bunu o söylemiş, bunu o söylememiş 
olabilir diye değerlendirmeler yapabiliyor. 

Somuncuoğlu'nun bu açıklaması kendisine bütün 
halkın önünde bir sorumluluk getirmiştir. Şimdi bekliyoruz bakalım Somuncuoğlu'nun Yurtaslan'ın anlatabileceğine inandığı 
yüzde 20 olaylar hangileridir. Tabii bu kadar değil 
o zaman geriye kalan yüzde 80'i kim yaptı, kim biliyor bu olayları? Bunu açıklamak da yaptığı açıklamadan sonra Somuncuoğlu'na düşüyor. Bekliyoruz... 


# DOĞAN 
YURDAKUL 


Gazetecilik ve Bakanlık 


Adalet Bakanı için yüz kızartıcı yeni bir Daha sonra Sıkıyönetim yetkilileri cezaeviskandal da tekrar Sağmalcılar Cezaevinde ce- nin iki kurtarılmış bölgeye ayrılmış olduğunu, 
reyan etti. tutuklular tarafından yönetildiğini açıklamış- 


Bu cezâevinden önce dört kişinin kaçtığı tı. Ayrıca gardiyanların koğuşlara girmediği ve 
açıklandı. Ertesi gün "Pardon kaçan dört de- anahtarların tutuklularda bulunduğu belirlengilmiş, altıymış”" diye açıklama yapıldı. mişti. Sıkıyönetim yetkilileri bir koğuşun 

Konuyu Sıkıyönetim kamuoyuna duyuru- yüzme havuzu haline getirildiğini hayretle göryor. Olaya artık firar demeye bile kimsenin di- o müşlerdi. Resmi açıklamaya göre bu havuzdan 
li varmıyor. Gazeteler haberi "Sağmalcılar'da tutuklular değil, Adana halkı yararlanmaktaydört kişi kayıp", "Sağmalcılar'dan iki anarşist dı. Halkın cezaevine ne şekilde girerek havuz- 
daha kayıp" şeklinde veriyorlar. dan yararlandığı ise açıklamada yer'almamıştı. 

Kayıp! 

3 Çünkü bu altı kişinin Sağmalcılar'dan ne 
$ zaman kaçtığı bilinemiyor! 
$ Sıkıyönetim Savcılığı cezaevinde sayımın 
büyük bir titizlikle devam ettiğini, gerekirse 
sayımın birkaç kez tekrarlanacağını açıklıyor. 
Önce bir tünel keşfedilmiş. Şüphelenip sa- 
8 yım yapılınca kaçışlar ortaya: çıkmış. Kesin 
tarih bilinmiyor. Kaçanların bu işi 25 gün kadar önce gerçekleştirmiş oldukları sanılıyor. s ç ER 
Sıkıyönetim, Cezaevi İdaresini çok sert bir Onun yaptığı, tespit edebildikleri kadarıyla 
şekilde suçluyor. Yöneticilerin. cezaevine ha- O her ay kaç kişinin kaçtığını bir zahmet komukim olamadığını söylüyor. Ve Sıkıyönetim tu- ge açıklamaktan ibarettir: SS z 

tuklularının bu cezaevinden geri alınacağını İstifa etmeyecek misiniz aiyé bi or 

açıklıyor. 3 sormaya kalkıştığınızda ise "Sen ne biçim ga- 
Aslında cezaevi idarelerinin ve dolayısıyla zetecisin? Böyle Soru mu olur? Hapisten adam 
Adalet Bakanlığının bu ilk suçlanması değil- kaçtı diye bakan istifa ettiği nerde görülmüş?" 


Bütün bu rezaletlere rağmen Adalet Bakanı 
koltuğunda rahat rahat oturabilmektedir. 

Hükümetin terörle başetmeye hiç niyeti olmaması, hatta MHP'li teröristleri devletin yardımcı kuvvetleri olarak görme anlayışı, Adalet 
Bakanını da bu "yardımcıları" cezaevlerinde 
rahat ettirme düşüncesine sevketmiş vımaudır. 
Bunlar devletin yardımcıları olduğuna göre, 
cezaevlerine girip çıkmalarını kolaylaştırma işi 
de Adalet Bakanına kalmaktadır. 


dir. cevabını almak zorunda kalırsınız. 
Hatırlayacak olursanız, geçenlerde Adana Bakan beğenmese de biz yine gazetecilik 

Sıkıyönetim Komutanlığı da Adana Cezaevi (o görevimizi yerine getirip bir hatırlatma yapahakkında aynı şekilde sert bir suçlama açık- | lim. 

lamıştı. Bir gün cezaevinden kazılan bir tünel baka- 
Adana Cezaevinden bazı tutukluların "kay- nin masasının altından çıkabilir. 

bolduğu"' anlaşılınca günlerce sayım yapılmış, Bakarsınız bakan o zaman da kamuoyuna 


ancak kaç kişinin eksik olduğu'bir türlü tespit bir açıklama yapar ve şöyle der: "Bu kez kesin 
edilememişti. Hatta bir sayım sonunda sekiz bir şekilde tespit ettik. Gözlerimle gördüm, bu- 


kişinin fazla olduğu ortaya çıkmıştı. gün cezaevinden beş kişi daha kaçmıştı 


SOLDAN SAĞA: 1)Egzistansializm. 2)Bir dağ adı-Yeniçerilik 
“zamanında askere verilen para. 3)Kanı-Bir ay ismi—Kale duvarı. 
4)Seyrek dokunmuş bir çeşit kumaş. 5)Bir malın yerli imalat olduğunu gösteren damga-Uzaklık işareti-Yayma, kapsatma. 6)bir 
duvarcı aleti-TERSİ kya Sodyum'un simgesi: 7)Olur 


oi pi P ÜNKÜ BULMACANIN ü ir: e 
anlamında kullanılır- TERSİ dünyanın uydusu-Kimyada İrid- nE. s üç, anaşnoktaya da RUGAN 
ün ün simgesi TERSİ Bir soru eki. 8)TERSİ asfaltlı duruma çoz Mü AN Rİ EB eğiten 


ei SOLDAN SAĞA : IY)İskandinavya , 
pie 2) Saat-As-Taam. 3)amtA-Ada. 4) 
YUKARIDAN AŞAĞIYA: I)Dinsel öğüt vermek. 2)Aramasına ie 5 EMEN CaN: 
izin vermeme. 3)Bir bayan ismi-TERSİ bir uzunluk ölçüsü. 4) i E taat-Ar-Ama. 8)Lau- 
Dertliler bunu çeker-Maden Tetkik Arama'nın kısaltılmışı. o! . e . 

5)Eski dilde parlak. TERSİ acı çekince bu söz çıkartılır. 6)Bir e ASSENTA : yie 
emir-Gitme! anlamında kullanılır. 7)TERSİ bir binek hayvanı. andil. 2)sA-Sunta. 3)Kasım-Au. 


e ln 3 4#)AcrahaB. 5)Rota. 6)Damla. 7) 
8) Katışık ve zor 9) Çocukların bir yeri acıyınca çıkardıkları ses- İstisnai. 8)Arı-rO. 9)AtEza. 10) 


Danışma meclisi 10) TERSİ Irak'ta bir petrol kenti 11) Büyük- Vaat-Zam. 11)Yad-Yama. 12) 
Büyük tepsi 12) Islaklığını giderme. 


amalarakK. 


ADIYAMAN 
JANDARMA SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN 


1- Aşağıda durumları yazılı ADIYAMAN/BESNİ-KAHTA İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı binası ile GÖLBAŞI-Belören Buçak Jandarma Takım Komutanlığı binası inşaatları işi 527 sayılı Ya- 
sa uyarınca 1981 yılına sari sözleşmeli olarak 2490 sayılı kanun hükünilerine göre kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 1 

2- Eksiltme aşağıda yazılı günde ve saatte ADIYAMAN İl Jandarma Alay Komutanlığında ihale komisyonunca yapılacaktır. 

3- Eksiltme şartnameleri ve diğer evraklar ANKARA Jandarma Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyon Başkanlığı ve mezkur Komutanlıkta görülebilir. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 

a) Her iş için aşağıda gösterilen geçici teminatın; 

b) 1980 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, 

c) Her.iş için ayrı ayrı olmak üzere, müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi, teknik personel bildirisi, tahakkuk bildirisi, Bayındırlık 
Bakanlığından almış olduğu (c) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini 
gösterir müteahhitlik karnesinin aslını ibraz suretiyle ADIYAMAN Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

5- İstekliler teklif mektuplarını ihale günü saat 10.00'a kadar makbuz karşılığındaİhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. A 

6- İsteklilerin en geç 12.9.1980 günü mesai saati bitimine kadar Bayındırlık Müdürlüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi alması şarttır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 


İHALE TARİH VE 
İ$İN ADI KEŞİF BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI SAATİ 
1. ADIYAMAN-BESNİ İlçe (PAZARTESİ) 
J. BI. K.lığı inşaatı. 8.766.487.66 262.995.00 15.9.1980 
Saat: 11.00 
2. ADIYAMAN-KAHTA İlçe (PAZARTESİ) 
J.BI.K.lığı inşaatı 8.766.487.66 262.995.00 15.9.1980 
y i Saat: 15.00 
3. ADIY AMAN-GÖLBAŞI i (PAZARTESİ) 
Belören Bucak J.Tk. 15.9.1980 
K.lığı inşaatı. 6.599.317.05 197.980.00 Saat: 16.00 


(Basın: 19932-1102) 


İLAN 
İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 
977/671 

Bakırköy Ataköy A tipi 29 Blok No: 21'de ikamet etmekte iken halen ikametgahı meçhul dava: 
lı Fatma Birtan Aka hak. 

Davacı Fatma Birtan Aka tarafından davalı Türkiye Emlak Kredi Bankası aleyhine ikame olunan 
alacak davasının yapılan duruşması sonunda: a 

Uyulan bozma kararı muvacehesinde mukabil davadaki ısınma ve aydınlatma mastaf belgeleri 
incelenmiş olmakla taleple mukayyet alınarak istem haklı ve yerinde görüldüğünden 6040 lira alacağın 25.3.19681arihindenitibaren aslını geçmemek üzere tahakkuk ettirilecek % 5 faiz ve 604 lira 
vekalet ücreti ve 2460 lira muhakeme masrafları ile birlikte davacıdan tahsiline Yargıtay yolu açık 
olmak üzere 9.11.1979 tarihinde 979/595 karar sayısı ile verilen ilam davacıya tebliğ edilmek üzere 


ilan olunur, : 
(Basın: 6015-1106) 


Œ) DÜNYAYA BAKIŞ Ayam 


Tahran-Moskova 


ilişkileri 
kritik safhada 


iran Dışişleri ` Bakanı baaık 
Kutbzade.- bir süre önce Sovyet 
Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko' 
ya yazdığı bir mektupta "Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan 
kuvvetlerini çekmesini, Rusya" 
nın İran'daki "Beşinci : Kolu" 
olan Tudeh Partisine ve ayrılıkçı Kürt hareketine verdiği 
desteği hemen kesmesini" 
istemişti. Bu mektup hangi 
gerekçelere (dayanılarak yazılmıstı? 


RUSYA'NIN İRAN 
ÜZERİNDEKİ EMELLERİ 
Doğrusu, İran yöneticileri 
çeşitli vesilelerle Rusya'yı 
tehlikeli bir süper devlet 
olarak nitelemiş, bölgedeki 
sömürgeci amaçlarından 
ve Rusya'ya ‘karşı mücadele- 
den  sözetmişlerdi. Ayetullah 
Homeyni bir demecinde şöyle diyordu: "İki süper devlet 
Üçüncü Dünya Ülkelerini 
yağmalıyorlar ve bu ülkelerde 
binlerce insanın kanına ellerini bulâyan diktatörleri destekliyorlar." 

Ne var ki Moskova her defasında İran'in kendisine yönelt- 


*tiği eleştirileri sineye çekerek, 


susmayı tercih ediyordu. Çünkü 
Moskova İran'ı ele geçirmek 
için esâs olarak bu ülkenin 
ABD ile olan çelişkilerini körüklüyor ve kendisini İran Devrimi- 
nin "bir dostu ve destekçisi" 
olarak göstermeye çalışıyordu. 


Böylece İran'ı kolayca yanına * 


çekeceğini ve bu ülkedeki yıkıcı 
faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlıyordu. 

Rusya, İran'ı ele geçirip Basra 
Körfezine inmek için esas olarak 


kün olduğu kadar had safhaya 
getirmek, Kremlin'in bu amacın- 
da ilk önceleri başarılı olduğu da 
söylenebilir. Özellikle ABD'nin 
İran'a karşı giriştiği başarısız 
askeri operasyonda Sovyet uçakları İran'ın kuzey semalarında sayısız uçuşlar yaparak kendilerine 
gerekli ön bilgilefi, İran'ı korumak bahanesi ile topladılar. Hatta Rusya, İran'a müdahale için 
1920'lerde imzalanmış ve devrimden sonra feshedilmiş bir anlaşmaya bile dayandı. 


DOLAYLI MÜDAHALE 
YÖNTEMLERİ 

Sovyetlerin İran'da kargaşalığın devam etmesi için dayandığı ikinci nokta ise içerdeki çeşitli 
politik kesimleri birbirine düşürmek ve kendisine yakın ya da en 
zararsız kesimin iktidara gelmesini sağlamak, Moskova'nın bu 
alandaki kozu da fran'daki fanatik dindarların ` temsilcisi 
Beheşti grubu. 

Moskova'nın Beşinci Kolu 
İran Tudeh Partisi, İran Devlet 
Başkanı Beni Sadr ve Dışişleri 
Bakanı S.Kutbzade'yi "ABD'nin 
oyununa gelerek tüm dikkatleri 
Sovyet tehlikesine çekmekle" 
suçluyor. 

Aslında Moskova ve Tudeh 
Partisi, Beni Sadr ve yandaşlarını yıpratmak için Beheşti 
kanadını açıkça desteklemek» 
ten hiç geri durmuyor. 


MOSKOVA AYRILIKÇI 
HAREKETLERİ 
DESTEKLİYOR 

İran yöneticileri - devrim 
sonrası ortaya çıkan milli meseleye kendi bakış açısından 
doğru hatta olumlu bir çözüm 
getiremedi. Böylece Rus emperyalistlerine ülkenin birliğini 
bozacak büyük bir koz vermiş 
oldular, 

Rusya'nın İran'ın kuzey-doğu 
kesimiņde özerklik için mücadele eden Türkmenleri desteklediği 
öteden beri biliniyor. Fakat bu 
kez Moskova ayrılıkçı Kürk hareketine gizli-açık destek sağlama- 
ya başladı. Kutbzade "'Sovyetleri 
Kürtlere silah vermekle" suçladı. 

Dikkate değer bir nokta da, 
Moskova'nın * İran'ın kendisine 
karşı her tavır alışında Kürt 
hareketine gittikçe yakınlık 
"göstermesi. 


CASUSLUK FAALİYETLERİ 

Sovyetler Birliği İran'da sadece .dolaylı yıkıcı faaliyetler yarütmüyor, ayrıca kendisine gerekli bilgileri toplamak için 
çeşitli casusluk faaliyetlerinde 
de bulunuyor. 

Bunun en son örneği başkent 
Tahran'da. görüldü. Bunun üzerine, Tahran hükümeti Vladimir 
Golonov adında bir Sovyet diplomatını yurt dışına çıkardı. 
Daha sonraki günlerde ise İran 
hükümeti Sovyetler Birliği'nden 
ülkenin çeşitli kentlerinde bulünan (konsolosluklarını kapatmasını istedi, 


Fİ 
ge 


amatan HALKLARIN 
AŞ 
SUZ Çiğdem Kömürcüoğlu 
Elinize sağlık 
Polonya işçileri 


Polonya'da mücadelenin ilk raundunu işçiler kazandı. 

Gierek yönetimi ancak gerileye gerileye işçi temsilcileriyle 
ayni masaya oturma olanağını elde edebildi. 

Gierek.bunu sağlayabilmek için önce, önde gelen bazı yöneticileri görevlerinden aldı, Bir dizi hatalar yapıldığını kabul ctti. 

Gdansk'ın kesilmiş olan haberleşme bağlantıları yeniden 
kuruldu. Sendika seçimlerinin gizli oyla yapılması kabul edildi. 

Gierek'i bu tavizleri vermeye iten, işçilerle acilen anlaşmaya 
varmasının zorunluluğudur. İşçilerin mücadeleyi sürdürme kararlılığı açıkça görülmektedir. İşçiler ayrıca dünya kamuoyu- 
nun desteğine ve sempatisine sahiptirler. 

Öte yandan Polonya ekonomisinin sallantılı durumu, bu 
buhram'daha fazla kaldıracak gibi değildir. Anlaşmaya varılamazsa patlak verecek olaylar hem daha şiddetli olacak, hem de 
bizzat Gierek'in iktidardan uzaklaşmasına yol açabilecektir. 
Bu nedenle Gierek, şimdilik gerileme ve taviz verme yolunu 
tutmuştur. 

Ayrıca bu mücadele sürdükçe Polonya'nın yanı sıra Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerindeki iktidarların kirli çamaşırları gözler önüne daha fazla serilmektedir. Ve Polonya'daki direnişin bu ülkelerdeki muhalefeti etkileme ve canlandırma 


© Homeyni, Rusya'yı 
“şeytani bir süper devlet” 
olarak nitelemişti. 


İRAN RUSYA'YA KARŞI Gromiko'ya yukarda içeriği 


UYAN TOINE öm ae e aA olanağı artmaktadır. Dolayısıyla Gierek bu buhranın bir an ön- 

Sovyetlerin İran'ı'ele geçire- budur. 4 ce sonuçlandırılması için Kremlin'den gelen baskılarla da karşı 
rek Basra, Körfezi'ne inmek Homeyni Tahran'da yapılan karşıyadır. 

için ülkede giriştiği dolaylı yada "Kudüs Günü” toplantısında Bugüne kadar Doğu Avrupa ülkelerindeki muhalefet, özel- 


likle aydınların muhalefeti "burjuva muhalefeti", "emperyalizmin kışkırtması" diye gözlerden gizlenmeye çalışılıyordu. 
Ama bizzat işçilerin iktidarda olduğu iddia edilen bir ülkede, 
işçi mücadelesinin çığ gibi yayılması, kimseye söyleyecek fazla 
bir söz bırakmadı. 

İşçilerin yalnızca bir iki talebini hatırlayalım. Fikir özgürlügünün sağlanması, sansürün kaldırılması, parti ve devlet yöneticilerinin ayrıcalıklarına son verilmesi. 

Bunlar iktidarda olan bir halkın, işçilerin talepleri değildir. 
Bunlar halkın tepesinde boza pişiren ayrıcalıklı bir zümrenin 
diktatörlüğüne karşı ileri sürülen taleplerdir. 

Bu talepler, sosyalizm adı altında gizlenmeye çalışılan revizyonist diktatörlüğün cilasını parçalayan kanıtlardır. Kitaplar 
yazılsa, Doğu Blokunda hüküm süren iktidarların niteliğini 
böylesine yalın bir şekilde ortaya koymak mümkün olmazdı. 

Polonya'daki olaylar konusunda, yabancı basında olduğu 
gibi ülkemizde de her gün sayfalarca yazı ve yorum yayınlanıyor. 

Ama bakıyoruz, Cumhuriyet gazetesi olayları resmi Polonya 
basını gibi yansıtıyor. Polonya'da sosyalist uygulama yeni bir 
aşamaya girmiş. Acaba ne aşamasıdır bu? 

Polonya'da hangi aşamaya gelindiğini, '35 yıldır bu iş için 
uğraşıyoruz. Artık tahammülümüz kalmadı. Ne olacaksa olsun' 
diyen Gdansklı işçiye sormak gerekmektedir. Y 

Bürokrasi deniyor. Sosyalizmin temel ilkelerinden biri olan 
özgürlükleri ayaklar altına alan bu ayrıcalıklı bürokrasinin stnif temeli yok mudur? Adı yok mudur? 

* Polonya'da işçilerin mücadelesi daha sürecektir. Hatta zaman zaman yenilgilerle de karşılacaktır. Ama Polonya işçileri 
daha şimdiden “insanlık ve sınıf bilincine ve tarihe son derece 
değerli bir hizmette bulunmuştur. 


dolaysız bir dizi yıkıcı faaliyet, şöyle diyordu: "Sovyetler Birliği 
İran halkı ve yöneticilerinin dik- Afgan halkının direnişini yoketkatlerini son zamanlarda tekrar meye çalışmakla şeytani süper 
Sovyet tehlikesi üzerine çekti. devlet niteliğini ortaya koymuş- 
ABD askeri operasyonunun tur! 
yankılarının yavaş yavaş azalma- Tüm bunlara rağmen, İran yösı ve özellikle Sovyetlerin Af- neticileri, kendi iç sorunlarını 
ganistan'ı İran halkına asıl teh- milli birliğe hizmet edici yönde 
likenin kuzeyden geldiğini son çözmezlerse ve dış müdahaleci 
günlerde hatırlatmış gibi görü- güçleri bölge ülkeleri ile işbirliği 
nüyor. içinde engelleme yollarına baş- 
Aslında Homeyni'yi Sovyetle- ovurmazlarsa, Rusya'nın yayılri “bir başka şeytani güç" ola- macı hedeflerinden biri olmakrak nitelemeve ve S.Kutbzade'vi tan kurtulamazlar. 


QAU 


Ith ASSEMBLY OF 
HEADS .OF STATE 
AND GOVERNMENT 


(VA frika Birliği Örgütünün Sudan'da yapılan 15. Kongresi 
Ekonomik ve siyasal bağımsızlığı 
pekiştirmek için önlemler alınıyor 


eg Afrika pa 
ew ilkelerinde 
ekonomik kalkınma ön planda 


© Kalkınma için tarımsal ürünlerin üretimi öncelikle teşvik ediliyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ o lemeye uygun olarak kamu kesiminde bazı değişiklikler yapıldı. 

ON yıllarda birçok Afrika ülkesi ekonomik kalkınmalarına Mısır hükümeti yayınladığı yeni ekonomik planda, başlıca 77 
ilişkin sorunlarını çözmek için bir dizi önlemler almaya ihtiyaç maddesinin ve gümrük tarifelerinin fiyatlarını azaltacağını 
başladı. Bu önlemler her ülkenin kendi iç koşullarına göre deği- ve işçi ücretlerini artıracağını, savunma harcamalarını, düşüreceğişiklik gösteriyor. ni, çöl kesimlerinin verimli tarım alanlarına dönüştürüleceğini, 
TARIMA ÖNCELİK TANINIYOR tarım ürünlerinin arttırılacağını ve yapılacak tarım düzenlemeleri 


için gerekli mali olanakların ayrıldığını açıkladı. 

Afrika ülkelerinin esas sorunu genel olarak beslenme meselesi- Çe kv ` 
nin temel kaynağını oluşturan tahıl ürünleri ile yakından ilgili. Ör- , Tanzanya hükümeti ise, şu anda halkın, ekonomik hayatın yöneneğin, geçtiğimiz yıl içinde bu ülkeler tam 10 milyon ton tahıla (o timinedaha fazla katılmasını sağlama çabasında. Buna ek olarak, 
ihtiyaç duydu. Bunun yanında, aynı ülkelerin toplam sanayi ürün- hükümet işçi ve köylülerin tarıma katkıda bulunmasını teşvik etlerinin oranı, dünyadaki toplam sanayi ürünlerinin ancak yüzde o mek için tarım ürünleri taban fiyatlarını ve işçi ücretlerini yük- 
0,6'sını oluşturuyordu. Bu nedenlerle 20 Afrika ülkesi dünyanın seltti. 
en yoksul ülkeleri arasında yer alıyor. Nijerya, Mali ve Nijer gibi Afrika ülkelerinde devletin yönetti- 

Afrika'nın en çok petrol üreten ülkesi Nijerya geçtiğimiz son ği ekonomi dalları ile köylülerin tasarrufu altındaki bireysel ekoyılda "bir yeşil devrim" hamlesi başlatarak devlet sektörünün em- nomik üretimi birleştirmek için bir dizi önlemler alındı. Bunun 
rine büyük oranda mali olanaklar vardi. Bu alanda bankalara ya- sonucunda tarım ürünleri üretimi iki katına yükseldi. 


tırılan sermaye miktarı 1978 yılına oranla yüzde 25 artış göster- x ` ~ 
di. Nijerya'nm tarımsal kalkınma programında en az 4000 hek- EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME Ç ARALARI 
tar toprağın işlenmesi öngörülüyor. Afrika ülkeleri son yıllarda bir dizi altyapı projeleri gerçekleş- 


tirdiler. Bu alanda Batı Avrupa ülkeleri ile ilişkilerini geliştiren ve 
yabancı teknolojiyi ülkelerine getirten sözkonusu ülkeler, yeni 
kalkınm hamlesi için bölgesel ekonomik işbirliğini geliştirme 
yollarını arıyorlar. Bu alanda tam 11 bölgesel toplantı düzenleye- 

Afrika'da bir başka petrol ihraç eden ülke olarak bilinen rek, 40'ın üstünde küçük çapta ekonomik sorunlara çözüm bul- 
Kongo ise, ulusal gelirini daha çok hayvancılığa, tarımsal kalkın: ma görüşmeleri yaptılar ve bunun sonucunda kendi aralarında samaya ve konut yapımına yatırmayı hedefliyor. yısız anlaşmalar imzaladılar. 


Bir bakır üreticisi ülke olarak bilinen Zambia ise geçen mayis 
ayında tahıl üretimi için 10 yıllık bir kampanya başlatarak bu 
alanda kendine yeterli bir ülke durumuna gelmeyi amaçlıyor. 


Mali geliri esas olarak petrol üretimi ye doğal gaz çıkartımına Geçtiğimiz nisan, ayında Nijerya'nın başkenti Lagos'ta topladayanan Cezayir" e, geçen haziran ayında yapılan beş yıllık ulusal nan Afrika Birliği Örgütünün ilk ortak ekonomik toplantısı büyük 
planda milli ekonominin yeniden düzenlendiği görülüyor. Cezayir bir önem taşıyordu. Çünkü, bu toplantıda birçok ülkenin yönetihükümeti sözkonusu planda ağırlığı, hidroelektrik santrallefinin cisi ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlığın gercekyapımına ve halkın hayat düzeyini yükseltmeye veriyor. 3 ‘leşemeyecċeğini ve güvence altına alınamayacağını vurguluyorlar- 

Togo'da ise tarıma verilen önemden dolayı son yılda üretilen dı. 
tahıl ürünü miktarı 1,2 milyon tona yükseldi. 


ye Buradan hareketle, Afrika ülkeleri toplantıda kıt'a düzeyinde 
EKONOMİ SİYASETLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER 20 yıllık ortak bir ekonomik program düzenlemeyi kararlaştırdı- 


Denilebilir ki Afrika ülkelerinde ekonomik sorunlarını çözmek- iag 
te başarısızlığa uğrayan ülkelerin başında “Mısır ve Sudan geliyor. Karşılaşılan tüm güçlüklere rağmen Afrika ülkelerinin araların- 
Bu yüzden bu ülkelerin hükümetleri eski ekonomik programların- da işbirliğini geliştirerek istenilen hedeflere ulaşacakları söylene- 
dan vazgeçerek yeni programlar düzenlediler. Yapılan yeni düzen- bilir 


28 Ağustos 1980 
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Diyarbakır'da... 


Rezalet... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Önceki gün Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde gazetecilerle 
Parlamenterler avak üstü sohbet eden Eren, bir s.svlecinin 


"Aydınlık'ta yayınlanan 


öldürülen... 


(Baştarafı 3. Sayfada) 


demeciyle birlikte habere geniş 
yer veriyordu. 
KARARIN KANUNSUZLUĞU 
Genel Kurulda bir konfederasyona katılmak için Genel 
Kurul kararının gerektiği kabul 
edilmesine o rağmen, Yönetim 
Kurulu kararı ile MİSK'e katılma 
kararı nasıl alınıyordu? Öğrenildiğine görel Genel Kurul tutanakları tahrif edilerek "Genel 
Kurul Kararı", "Yönetim Kurulu 
Kararı" şeklinde bastırılmıştı. 
Muhalif olanlardan. 5 yönetici 
MİSK'e katılma kararının yasalara 
aykırı olduğunu belirterek ilgili 
yerlere başvurdular. Sadık Özkan ise MİSK'e katılma kararının 
bulunduğu karar defterini sakladı. Ankara 5. İş Mahkemesinde 
görüşülen dava sonucunda tahrif 
edilerek bastırılan tüzük maddesinin yasalara aykırı olduğuna 
karar verildi. Bunun üzerine MHP 
yanlısı yvasticiler kararı kabul 
etmek zorunda kalıyordu. 
SADIK ÖZKAN'A TEHDİTLER 
Sendikanın MHP yanlısı gibi 
gösterilmesine ve MİSK'e katılmaya zorlanmasına başından beri mücadele veren Sadık Özkan'a 
özellikle mahkeme kararının çikartıldığı günlerde tehditler geldiği belirtiliyor. Sadık Özkan' 
ın yakınları “O sendikanın bağımsız olması için ücadele 
H] A MISK'a k nepa 


itirafı 


Kongrenin yaklaştığı bugünlerde Sadık Özkan'a "'Başkanlıktan çekil" şeklinde tehdit mektuplar: iği söylenivor. i 


Silah kaçakçısı 
Suat Yıldız” ın 
yakalanmasının 

önemli 
soruları aydınlatması 
bekleniyor 


ANKARA(ÖZEL) 
MNİYET Genel Müdürlüğü 
Kaçakçılık Dairesi ve Merkez Nali Şubenin; Kayseri, Nevşehir ve Niğde yöresinde gerçekleştirdikleri operasyonlar sırasında kaçan Suat Yıldız'ın yakalanmasının büyük bir düğümü 
çözmesi bekleniyor. Önceki giin 
getirttiği anlaşılan silah ve mermilerden geriye' kalan 30:500 
adet 7.65 çapında mermi ve 16 
adet Fransız onlusu diye adlandırılap.. ve „marka kullanılmamış tal anca ele geçirilmişti. 
Operasyonda Suat Yıldız'ın ortağı Cemal Özçiftlikci, Nuri 
Yörük, Mustafa Kıyak, Serdar 
Şahin, Şükrü Aydın, Kahraman 
Akyıl, Muzaffer Kazan, Rasim 
Acıs suç delilleriyle birlikte yakalandı. 

Operasyonlar sırasında kaçan 
Suat Yıldız ve Ali Osman Karahan'ın aranmasına devam edildiği belirtildi. 


izliyor musunuz?" şeklindeki sorusuna karşılık "Vallahi pek izleyemiyorum" cevabımı verdi. 

Bunun üzerine çevredekiler 
bu yayının çok önemli olduğunu 
son yıllarda Türkiye'de yapılmış 
en önemli yayın olduğunu anlatmaya başlayınca Eren, "Biliyorsunuz Bakanlığımla ilgili birçok 
yayın çıkıyor gazetelerde, bunları basın müşavirlerim izliyor. 
Onlar kesip küpür haline getiriyor ve saklıyorlar. Ben hepsini 
günü gününe okuyamıyorum.” Ama inşallah bir gün götürüp hepsini birden okuyacağım" şeklinde konuştu. 


Grevler... 


(Baştarafı 3. Sayfada) 


netiminden yana saf tutmak zorunda kaldı" şeklinde yorumlan- 
in 


GERGİNLİK 


Salı günü yapılan toplantıda, 
Jagielski'nin sürekli olarak oyalayıcı bir tutum takınması 
Gdansk'ta gerginlik yarattı. Jagielski, "ilke olarak 'grev hakkına' 
saygı gösterilmesi gerektiğini" 
söyledikten sonra, "Ancak bu 
hakkın sadece Baltık kıyılarındaki işçiler için geçerli olabileceğini" © söylemesi, MKS'nin 
tutumunu da etkiledi. 

Jagielski'nin Varşova'ya dönmesinden sonra yeniden toplanan MKS, taleplerinin daha 
fazla oyalanması durumunda, bütün Baltık kıyılarındaki tersanelerin önderliğinde bir genel greve 
gidebileceklerini belirttiler. 


A anaya aska d ANAM Zİ 


Batılı basın-yayın organları 
Polonya olaylarını büyük bir ilgi 
izlemeye devam ederken, 
Washington'da yayınlanan ABD- 
Batı Almanya ortak bildirisinde 
“Bütün yabancı devletler Polonya olaylarından uzak durmalı ve 
en küçük bir müdahalede bulunmamalıdır. Sorun Polonya hükü 
meti ile halkı arasında çözüm 
bulmalıdır" dendi. Ortak bildiri 
Edmund Muskie'nin Batı Alman 
Dışişleri Bakanı H. Dietrich 
Genscher ile yaptığı ikili görüşmeden sonra basına açıklandı. 

Öte yandan BBC Radyosunda 
konuşan Polonya uzmanı bir İngiliz profesör, "Polonya'da yep- 
yeni şeyler olmaktadır. Bu ortamda olmaz denilen olgular ger 
çekleşebilir"' dedi. Gierek yönetiminin taviz vermekten başka 
çaresi olmadığını ileri süren 
uzman, işçilerin son derece kararlı bir şekilde mücadeleyi sonuna kadar götüreceğini söyledi. 


ile 


Bu arada Polonya resmi radyo-televizyonunda konuşi 
hükümet yetkilisi, 
ede durumun son derece kötü 
olduğunu, hatta Polonya'nın felakete sürüklendiğini" itiraf etti. 
Güncel durumu, Polonya'nın 18. 
yüzyıldaki durumuna benzeten 
resmi yetkili, grevcilerin bir an 
önce işbaşı yapması gerektiğini 
iddia etti. Polonya 18. yüzyılda 
Rusya, Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu ve Prusya tarafından parçalanmıştı. 


in strateji ve taktikleri 


diği strateji ve taktikler", "Gierek'in konumu", “Polonya 
işçi sınıfı ve Marksizm" konularını kısaca değerlendirerek 
çıkan dersleri sergilemeye çalışacağız. 

Bugünkü mücadelede Polonyalı grevcilerin öncelikle so- 


mut ve kişisel bir deneyime 


avantajları vardır. "Lenin", “Paris Komünü" ve "Rosa Lüksemburg" tersanelerindeki işçiler, Lodz tekstil fabrikalarındaki kadın emekçiler, Varşova otobüs işletmesindekt şoför- 


ler 10 yıl gibi kısa sayılabilcek 


direniş hareketine bizzat katılmış işçilerdir. Polonyalı grevcilerin tecrübeleri sadece teorik değil aynı zamanda pratik 


tecrübelerdir. 
1980 grevcileri, 1970 ve 


olumsuz deneylerini çok iyi çıkarmışlardır. İşçilerin bugün 
izlediği son derece temkinli ama o derece kararlı stratejileri- 


ni oluşturan, onların sınıf bil 
verdiği olgunluktur. 

Polonyalı grevciler, şimdiy: 
dirhem olsun uzaklaşmadılar. 


mektedirler ki bugün Gierek yönetimi bile onları herhangi 
ile suçlayamamakta hatta taleplerinin büyük bir 


bir gerekçe 
kısmının haklı olduğu gerçeği 
lerin haklı tutumları ve doğru 


duğu gibi uluslararası alanda da mücadelelerine büyük destek sağlanmasına hizmet etmektedir. 

Demokratik tutum, bu haklı zemini oluşturan 
unsurlardan biridir. Grev komiteleri özgürce seçilmekte, iki 
günde bir temsil ettiği kitleler tarafından denetlenmektedir. 
Grev komiteleri tam anlamıyla kitleseldir ve demokratiktir. 


Grevciler öyle bir strateji izle- 


(Baştarafı 3. Sayfada) 


sahip olmak gibi büyük bir 


bir süre içinde üç büyük grev, 


1976 eylemlerinin olumlu ve 
incinin yanısıra deneylerinin 


e kadar haklı zeminden bir 


ni teslim etmektedir. Grevcikitle çizgileri ülke çinde ol- 


en önemli 


maddelik talep listesinde de 


i maya koyuldu. 


açıkça ortaya çıktığı 
için öne sürülen koşullarda da kendini göstermektedir. 
Grevciler, eylemlerinin bütün Polonya'yı hatta bütün dünya- 


gibi, görüşmelerin yeniden başlaması 
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yı ilgilendirdiği bilincindedir ve bu nedenle ikili görüşmelerin naklen radyodan yayınlanmasını talep etmektedirler. 
Eylemlerile ilgili resmi basında da gerçeğin yansımasını 
talep etmek yine bu sorumlu demokratik tutumdan kaynaklanmaktadır. 

İşçiler intihar çizgisi izlemedikleri gibi, taleplerini kabul 
ettirmek için son derece esnek ve akıllı bir siyaset uygulamaktadırlar. Hükümet hür sendikalar ve sansür konusunda 
son derece katı ve redçi bir tutumda iken, işçiler sonuna 
kadar haklı oldukları 21 maddelik talepleri için bie "Hepsini tek tek görüşebiliriz, hepsi pazarlık konusudur" diye: 
bilecek ikna gücüne sahiptirler. 

Toplumun en ileri ve en uyanık kesimi olarak Polonya 
prolelaryası ülkesinin milli bağımsızlgının da titizlikle 
korumaktadır. Halen örgütlenme kapasitesi çok güçlü olmasa da grevciler, 1956 Macaristan ve 1968 Çekoslovakya 
deneylerini de gözönünde tutarak muhtemel bir Sovyet 
askeri müdahalesini boşa çıkarmak için her türlü kışkırtmadan kaçınmaktadır. Grevciler burada da, Kremlin'in 
somut durun. ile öznel hedeflerini hesaplamakla, Sovyetleri girişebileceği bir askeri saldırıda şimdiden yalnız 
bırakmayı amaçlamaktadır. 

Nihayet, işçiler son derece iyimser ve umutludur. Bu 
tutum öznel bir tutum değildir. Halkı birleştiren, güç 
dengelerini akıllıca değiştirmeye çalışan, adım adım ama 
ilerleyen her güç, nesnel olarak iyimser 


kararlı bir şekilde 
ve umutludur. 


(Baştarafı 3. Sayfada) 
lerinin şüphe üzerine aradıkları 
ve birer tabanca ve beşer mermi 
ile yakaladıkları komandolar, Sadettin Ercan vewSedat Kantarcı, 
önceki gece Balıkesir Nöbetçi 
Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandılar, 

ANKARA'DA BİR KİŞİ 
ÖLDÜRÜLDÜ A 
Ankara Cengiz Topel Mahallesi Sümerbank'ta çalışan Hüseyin 
Yazı'nın evi kurşunlandı. Saldırıda Hüseyin Yazı kafasından aldığı kurşun yarasıyla hayatını kaybetti. 
BİR KOMANDO 2 SİLAHLA 
YAKALANDI 
Kayseri'nin Uğurevler Mahallesinde önceki gün cadde üzerinde dolaşan bir MHP'li komando 
şüphe üzerine arandı. Erol Ayhan adındaki komandonun üzerinde yapılan aramada iki adet 
ruhsatsız 7.65 çapında tabanca 
ve 25 adet mermi ele geçirildi. 

Yakalanan komandonun Birlik 

Mensucat Fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. 

ORHAN APAYDIN TARABYA 

KARAKOL BASKININI 

KINADI VE VALİYE TAZİYE 
TELGRAFI GÖNDERDİ 
İstanbul Baro Başkanı Orhan 

Apaydın 26 Ağustos 1980 günü 
Tarabya Karakoluna yapılan 
baskın olayı nedeniyle Vali 
Nevzat Ayaz'a bir telgraf göndererek olayı kınadı ve polis memuru İsmet Yaşar'ın öldürülmesi nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu. 

BURSA'DA 3 BİN 500 KAÇAK 
MERMİ ELE GEÇİRİLDİ 
Burse Emniyet Müdürlüğüne 

bağlı Narkotik: Büro ekipleri 

yaptıkları bir operasyonda Bursa 


layan şebekeyi ortaya çıkardılar ve 
3 bin 500 adet 7.65 mm. çapında "Geco" marka kaçak tabanca 
mermisi ele geçirdiler. Olayla 
ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı 
açıklandı. Yetkililer sözkonusu 
olayın Bursa ve yöresinde son 
yılların en büyük mermi kaçakçılığı olduğunu bildirdiler. 


Park Çung Hi... 


(Baştarafı 3. Sayfada) 
iktidarı ele geçirdi. Çun daha 
sonra kendine bağlı subayları ki- 


lit mevkilere getirerek, ülkede. 


yoğun bir baskı ve terör uygula- 
Ünlü muhalif 
Kim Dae Jung dahil olmak üzere 


| yüzlerce kişi tutuklandı. 


Siyasi kaynaklar, Kim Dae 
Jung'un yargılanmasını, General 
Çun'un Devlet Başkanı olmak üzere çevirdiği manevra olarak nitelemişlerdi. 


, 
un... 

emer a 
(Baştarafı 3. Sayfada) 
58. yıldönümü nedeniyle şehrin 
çeşitli yerlerinde folklor gösterileri düzenlendi;ayrıca askeri bandolar da konserler verdi. 


israil... 


(Baştarafı 3. Sayfada) 
gin'in bir mektubunu verdi ve 
hükümetinin! ABD'nin BM Genel Kurulu oylamasında çekimser kalmasından memnun kalmadığını" söyledi. 

Genel Kurulda İsrail'e karşı alınan kararı "mantıksız ve ahlaksız" olarak niteleyen İsrail 
Büyükelçisi ABD'yi böyle bir kararm BM belgeleri arasına 
girmesine gözyummakla suçladı. 

Daha sonra bir açıklama yapan İsrail Büyükelçisi, "İsrail, 
Güvenlik Kurulundan çıkan karardan değil; ABD'nin tavrından 
zarar gördü" dedi. 

ORTADOĞU SORUNU İÇİN 
AET'NİN GİRİŞİMİ 

Ortadoğu ülkelerine yaptığı 
uzun bir geziden dönen AET 
Komisyon odönemBaşkanı ve 
Lüksemburg Dışişleri Bakanı 
Gaston Thom "Çözümü bulunamayan bir Ortadoğu sorunu- 
nun. her zaman tehlikeli patlamalara yol açabileceğini" belirtti. Bu sorunun özünün Filistin 
meselesi olduğunu ve bir Filistin devleti kurma yolundaki görüşleri desteklediğini, fakat bu 
konuda resmi görüşün Avrupa 
ülkeleri yetkilileri ile görüştükten sonra belirleneceğini kaydetti. - 


BAŞSAĞLIĞI 
Derneğimiz üyesi 
Mustafa Can'ın değerli eşi 
Sevinç Can'ı 


kaybettik. Ailesine ve 


arkadaşlarımıza başsağlığı 
dileriz 
Mem-Der 
Ankara Şubesi 


KAYIP — 16.6.1980 günü Eskişehir Garında nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

ALİ KOCA ci 


Ben Sarper Çetinkaya, Devrime 
bir nefer olarak 


dört yaşıma gir- 


diğimi bütün 
dostlara müjdelerim. 28.8.1980 


ESKİ ÜLKÜ OCAKLARI . 

YÖNETİCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ 
Eski Ülkü Ocakları Yönetim 
Kurulu üyesi olduğu bildirilen 
Behram Ayrım, Kars'ın Tuzluca 
İlçesinde iki kişinin silahlı saldırısı sonucu öldü. AP Kars eski 
Senatörü Yusuf Ziya Ayrım'ın 
yeğeni olan makine mühendisi 
Behram Ayrım'ın annesi ve kızkardeşi olayda ağır yaralandı. 


© Hükümetle... 


(Baştarafı 3. Sayfada) 

“'Bilindiği gibi AP hükümeti 
İsrail'le ilişkileri kesmek istememektedir. Ayrıca erken seçim 
meselesi gündeme gelmiştir. AP 
en büyük siyasi rakip olarak bizi 
gördüğü için bu yollara tevessül 
etmektedir. Bu iftiralarla bizi 
gözden düşürmek istemektedir. 
Bizim çok şükür yüzümüz ak, alnımız açıktır. Ellerinden ne gelirse yapsınlar. Bu hükümet mahiyeti isnat ve iftizzdar ileri 
geçmeyen kağıtları, efkar-ı umumiyeyi iğfal için sorumsuzca basına vermesidir. Bu iftira ve tertibi yapanların yanına birakmayacağız. Kendilerine pahalıya 
ödeteceğiz. Sıkıştığı noktada bu 
metodlara başvuran bir hükümete ne İktidar emanet edilebilir, 
ne de seçim emanet edilebilir.. 
Bu hükümetle münasebetlerimizi 
yetkili organlarımızda ve en kısa 
zamanda yeniden gözden geçireceğiz"' dedi. 

Öte yandan MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Genel 
Başkan Yardımcısı Fehim Adak 
ve Nizamettin Arca'nın Federal 
Almanya'dan uyuşturucu madde 
kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 
Federal Almanya Cumhuriyeti 
adli makamlarınca o hazırlanan 
dosya, Ankara Cumhuriyet 
Savcılığınca incelenerek Adalet 
Bakanlığına gönderildi. Dosya- 
nın Adalet Bakanlığında ince 
lenmesine başlandı. 

MSP'Lİ ÖZCAN: CHP İLE 

İŞBİRLİĞİ YAPILIRSA 
10 KİŞİ PARTİDEN 
İSTİFA EDER 

MSP Urfa Milletvekili Saiim 
özcan, CHP—MSP koalisyonuna 
karşı olduğunu bildirerek "Eğer 
partim ile Halk Partisi bir birliğe 
giderse istifa ederim. 8-10 kişi 
daha istifa eder" dedi. 


Ankara... 


(Baştarafı 3. Sayfada) 
külteye kayıtları 26 Eylüle kadar 
devam edecek. 

HACETTEPE 
ÜNİVERSİTESİNDE 

Hacettepe Üniversitesi Tır 
Fakültesi ve Trabzon Tıp, Ecza 
cılık, Diş Hekimliği ve Kimy: 
Fakülteleri ile Hemşirelik ve Fi 
zik Tedavi Rehabilitasyon Yük 
sek Okullarında kesin kayıtlar £ 
ve 3.Eylül günlerinde yapılacak 

Sosyal ve İdati Bilimler Fa 
kültelerine bağlı bölümlerdek 
kesin kayıtlar ise, 4-6 Eylül tarih 
lerinde yapılacak. 

Ev Ekonomisi Yüksek Okulu 
Sağlık Teknolojisi Yüksek Okul 
Teknoloji Meslek Yüksek Okul 
ve Sağlık İdaresi Yüksek Okulla 
rında ise, kayıtlar 9-10 Eylül ta 
rihlerinde yapılacak. 

Öte yandan, bütünlemeli a 
dayların kayıtlarının ise, 24-21 
Eylül tarihlerinde yapılacağı bil 
dirildi. ODTÜ'DE 

Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı Ankara ve Gaziantep' 
teki fakültelere girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları, 1- 
13 Eylül tarihleri arasında çalış 
ma gün ve saatleri içersinde yapı- 


lacaktır. 
ATATÜRK 
ÜNİVERSİTESİNDE 

Erzurum Atatürk Üniversitesine bağlı tüm fakülte ve yüksek 
okullara alınacak yeni öğrencilerin kesin kayıtlarının 29 Eylül 
günü başlayacağı ve 10 Ekim günü akşamına kadar devam edeceği bildirildi. - 

YURTLARA KAYITLAR 

1 EYLÜLDE 
BAŞLAYACAK 

Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumuna (Yurt- 
Kur) bağlı yurtlara öğrenci 
kayıt işlemlerine 1 Eylül Salı 
günü başlanacak. 

Karara göre güvenlik soruştur 
ması sonucu "sakıncalı" görüle! 
öğrenciler yurtlara alınmayacak 
lar, 


Komandolara... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
Itiraf dizisinde 250 adet sahte 
nüfus cüzdanı sağlayan kişi ola 
rak adı geçen Mustafa Öztürk'ün 
Nüfus İşleri Genel Müdürlüğünür 
Küçükesat'taki Şubesinde Personel Dairesi İdare Bürosu Şefi o 
larak çalıştığı öğrenildi. Mustafa 
Öztürk çevresinde koyu bir MHP 
yanlısı olarak tanınıyor. 


(Baştarafı 3. Sayfada) 


yıl içinde bazı fakültelerin, önümüzdeki yıldan itibaren de tüm 
akademilerin, Üniversitelerarası 
Seçme ve Yerleştirme Sınavın- 
dan çıkarılması yolunda karar almıştı. Konunun önemli bir problem halini almasına rağmen Parlamentonun fiilen tatilde olması 


nedeniyle soruna bir çözüm 
bulunamamıstı. 
Üniversitelerarası Kurulun 


binlerce öğrencinin kaderini ilgilendiren bir konuda öğrenci aleyhine bir tutum alması yeni 
dönemde akademilere hiç bir öğrenci alınmaması ve tüm eğitim 
faaliyetlerinin sorun çözümleninceye kadar durdurulması için 
karar alınmasına yol açtı. 


Ali Yurtaslan'ın bugünkü açıklamaları 
cezaevinden adam kaçırma olaylarının iç 
yüzünü ortaya koyuyor. MHP'li militanların kaçırılmadan önce elverişli cezaevlerine nakillerinin sağlandığı ve bundan sonra kaçışların gerçekleştirildiği itirafla anlaşılıyor. Yurtaslan'ın anlattıkları şöyle: 


İSTANBUL SAĞMALCILAR 
CEZAEVİNDEN FİRARI 
ABDULLAH ÇATLI ORGANİZE 
ETTİ 

Kasım 1978'de İstanbul'un Sağmalcılar Cezaevinden gerçekleştirilen 
firar eylemini Abdullah Çatlı organize etti. Enaz 30-40 kişinin cezaevinden firar 
etmesi planlanmıştı. Bu kaçanlar Abdullah Çatlı'nın ayarladığı yerlere gideceklerdi. Fakat 13 kişi kaçıyor ve bunların 
hiç biri esas gitmeleri gereken yerlere gitmiyor. Abdullah Çatlı buna çok kızdı. 
İstanbul teşkilatı başkanını ve birkaç 
kişiyi Ankara'ya çağırarak, onları azarladı. Bunlara, "Siz yapamayacaksanız, çekilin başkaları yapsın" diye bağırdı. Bu kaçırma eylemini Abdullah Çatlı'nın organize ettiğini bana Erdem Şenocak anlatti” 

EDİRNE CEZAEVİNDEN KAÇIŞLAR 

“E DİRNE Cezaevinden firar emrini 
Şevkat Çetin vermiştir. Buranın 
kaçmaya müsait 
ce İstanbul 
yatan büyük ceza alan ulkücüler bu cezaevine toplandı. Şevkat Çetin kaçacak olanların büyük ceza almış ve dışarda iş yapabilecek olanlardan seçilmesini istedi. 
Sonra burada toplananlar birkaç kişilik 
gruplar halinde kaçmaya başladılar. Bu 
kaçışlar 1979 yılının başlarından hemen 
hemen sonuna kadar devam etti. 

"Bu arada cezaevi idaresine neredeyse 
bütün cezaevini boşaltacak kadar büyük 
bir tünel yapıldığı ihbar edildi. Bu ihbar 
tam tünelin bittiği gün yapılmıştı. Bu ihbar mektubu nasılsa Şevkat Çetin'in eline 
geçmiş. Çetin ihbar mektubunu bana 
vererek kimin yazdığını bulmamı istedi. 
Mektup sol elle ve kötü bir yazıyla yazılmıştı. Ben Edirne Cezaevine giderek, şimdi ismini hatırlayamadığım o zamanki ülkücülerin lideriyle konuştum. Cezaevinde- 
ki bütün mahkumların adlarını, soyadlarını, ana baba adlarını, suçlarını, ne kadar 
ceza aldıklarını, adreslerini vs. bir kağıda 
yazmalarını istedim. Bunların aileleriyle, 
yakınlarıyla ilgileneceğimizi, mektup U.S. 
yazacağımızı söyledim. Böylece hepsinin 
elyazılarını alarak Ankara'ya döndüm. Burada inceledim, fakat uyanını bulamadım. 

“Bu ihbardan sonra tünel kongampa i- 
‘kinciibir ihbar dahia“otmüş. Ceğaevinde 
bütün aramalara rağmen tünel kesinlikle 
bulunamadı. Oysa tünel kalorifer kazanı- 
nın altından açılmıştı. 

"Hatırladığım kadarıyla, Edirne Cezaevinden dört, beş ay içinde 15-20 kişi kaçmıştır.” 

. ALPASLAN ALPASLAN'IN 
KAÇISINI DA ŞEVKAT ÇETİN 
SAĞLADI 
LPASLAN Alpaslan ben cezaevinden çıkmadan on gün kadar önce 


olması dolayısıyla, ön- 


i kaçmıştır. Onun da kaçışını Şevkat Çe- 


tin sağlamıştır. 

"Ben cezaevinden çıkınca beni kapıda 
Erdem ve -Fatih karşıladılar. Ertesi gün 
Hukuk Masasına gelen Şevkat Çetin ile 
bir görüşme yaptık. Bu arada Erdem Şenocak -bana Alpaslan Alpaslan'ın kaçışını 
anlattı. 

"Şevkat Çetin önce Ahmet Yıldız adlı 
bir ülkücü vasıtasıyla Alpaslan Alpaslan'ın 
naklini Yozgat Cezaevine aldırıyor. Bu arada Ahmet Yıldız'a Yozgat Cezaevine 
naklini istediği ülkücülerle ilgili bir liste 
veriyor. Alpaslan'ın nakli sağlandıktan 
sonra Şevkat Yozgat'a gidiyor. Bunlar ilk 
kaçma girişimlerinde tel örgüyü geçerlerken askerlerce görülerek yakalanıyorlar. 
Arkasından sürgünleri çıkıyor. Fakat bu 
sürgün işlemi hemen uygulanmıyor ve bir 
hafta, on gün kadar bekletiliyor. Bu arada 
kaçmaları sağlanıyor." 


TEŞKİLATIN ONAYI DI INDA 
KAÇMAYA ÇALIŞANLAR DAREYE 
İHBAR EDİLDİ 

“ Genel Merkezinin emri olma- 
ÜGD dan cezaevinden kaçma olamazdı. Cezaevinden kaçma emrini verenler Şevkat Çetin ve Abdullah Çatlı idi. 
Ayrıca diğer dönemlerdeki ÜGD Genel 
Başkanları. İşte en somut örnek; Edirne 
Cezaevinden kaçış emrini Şevkat Çetin 
verdi, Erdem Şenocak gerçekleştirdi. 
Ü0GD'den izinsiz kaçışlar engellenirdi. 
Mesela Ankara Kapalı Cezaevinden birkaç 
kişi bu şekilde kaçmaya kalkıştı. Bunlar 


ye ihbar edildi. Kaçmaya çalıştıkları yerler tahkim edildi.” 


ADALET BAKANLIĞINDAKİ 
MHP'Lİ MÜŞAVİR 

Apg AÇIŞLARDA kolaylık olması bakımından, cezaevlerine nakil işlemini 
Ahmet Yıldız, Adalet Bakanlığındaki ilişkileri sayesinde sağlıyordu. Yıldız, ÜGD 
Genel Yönetim Kurulu üyesidir. İrtibatın 
veya teşkilatlandırma sekreterliğinin emrinde çalışır. Genellikle Ankara içinde bulunan yüksek okullar, bakanlıklar ve Danıştay işleriyle uğraşır. İki yıllık Eğitim 
Enstitüsü öğrencisidir. Kayserilidir. Kendisi ayrıca Bağkur'da memur olarak gözükür, fakat hiç gitmez. 

“Bundan önce Adalet Bakanlığındaki 
temasları zannederim Erdem Şenocak kuruyordu. Burada birkaç tane tanıdığı vardı. Mesela bir müşavir vardı. MHP'liydi. 
Bu nakilleri genellikle o o yapıyordu. Adını bilmiyorum. Ceza ve İnfaz İşleri Genel Müdürlüğünde çalışıyordu. Adalet Bakanlığının ikinci katındaydı. ikinci kata 
çıktıktan sonra sağa dönülüyor. Burada 
sol tarafa doğru bir koridor uzanıyor. Bu 


CH? Gaziantep Senatörü 
Selahattin Çolakoğlu: 


”Bu yayınlar kamuoyunu 
ve siyasi çevreleri 
aydınlatmaktadır” 


“Çok ilginç.Bu yayınların toplumsal politika yönünden, kamuoyuna özellikle siyasi çevrelere çok aydınlatıcı fikirler verdiği açıktır. Önemli olan 
bu yayınların ülkeye ve toplumumuza yararlı değerlendirilebilmesidir. Özellikle siyasi görüş ve çevreletin bu 
yayınlara karşı olumlu ya da olumsuz duyarlık ve tepkilerini gösterebilmesidir. 

“Bu konunun halk katında tartışmasının seviyeli bir şekilde yapılabilmesidir. Kuşkusuz o zaman, çok 
önemli bulgular ve olgular açığa çıkacaktır. Sanıyorum Türkiye'nin büyük yarası olan anarşi ve onun dayanağı ekonomik durum bir yön ve tedavi bulabilecektir."' 


CHP Çorum Il Başkanı 
Av. Cemal Solmaz: 


” Mamak suçlularının 
; yakalanması İirafın — 
gerçeklere dayandığını 
gösterdi” 


“Aydınlık gazetesinin MHP hakkındaki yazılarını Çorum olayları nedeniyle ilgi ile izledim. Özellikle itiraf edenin 'tiraflarında ismi geçen şahısların eylemleri konusundaki açıklamasından hemen sonra Mamak As» 
keri Cezaevinde idam hükümlüleri- 
nin kaçmalarında önemli rol oynadıkları ve örgütsel olarak çalıştıkları Sıkıyönetim Komutanlığının bildirisi ile suçluların yakalanması 
sonucu kamuoyuna duyuruldu. 

“Bu da gösteriyor ki itiraf gerçeklere dayanmaktadır. Bu konunun derhal soruşturma konusu yapılması gerekir. MHP hakkında takibata geçilmesi gerekir. Hükümetin bu konuda 
ilgisiz kalmasını anlamak güç oluyor." 


Av. Ali Yılmaz önder (Çorum): 


“Aydınlık gazetesinin Ali Yurtaslan'ın MHP'nin vasa dışı eylemlerine 
dayanan itiraflarını yayınlamasını ülke ve rejim menfaatleri açısından çok 
yararlı o bulmaktayım. Cumhuriyet 
Savcılıklarının ve Yargıtay Başsavcısının bu itiraflar muvacehesinde gerekli adli girişimlerde bulunarak suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. 


Aydınlık gazetesi , 
Yazı İşleri Müdürlüğüne 
İstanbul 
16 Ağustos 1980 tarihli 
ve MHP'nin "ölüm listesini"' polisten Akova kurtar- 


ve basın, 


Cezaevi nakillerini Bakanlıktaki 
müşavire yaptırıyorduk... 


koridor üzerinde birinci veya ikinci kapıdaydı, yeri. Bu şahsa bir kere Erdem'le 
beraber gittik. Kendisi 45-50 yaşlarındaydı. 

"Kendisine Zeynel Şar adlı ülkücünün 
Kırşehir veya Çorum Cezaevinden Kayseri Cezaevine nakledilmesi için dilekçe verdik. Zeynel'in nakli hemen Kayseri Cezaevine çıktı. Zeynel her gittiği cezaevinde 
adam öldürüyordu. Kırşehir'de öldürdü. 
Zannedersem Çorum ve Kayseri'de de 
öldürdü. Şu anda Konya Cezaevinde. Bunu Kayseri Cezaevine naklettirmemizin 
sebebi, Kırşehir veya Çorum Cezaevinde 
işlediği cinayet nedeniyle can güvenliği- 
nin kalmamasıydı. Erdem'le dilekçeyi verdiğimiz tarih 1979 yılı başlarıydı. 

“Ayrıca Abidinpaşa bölgesinde Kavas 
lakabıyla tanınan, bir ara cezaevinde yatan ve şimdi dışarda olan bir ülkücünün de 
kızkardeşi Adalet Bakanlığında çalışıyordu ve bize yardımcı oluyordu. Bu kız Ceza ve İnfaz İşleri Genel Müdürlüğü, Cezaevi Nakil Şubesinde çalışıyordu. Burası da 
ikinci kattaydı. Erdem yukarda sözünü et- 
.tiğimiz müşavirle bu kız vasıtasıyla ilişki 
kurmuştu.” 


Pikas 


Pa 


Ülkenin bu bunalımlı döneminde tarafsız yargı organlarına büyük görevler düşmektedir. Suçlar cezasız kaldığı müddetçe ibreti müessire olma 
vasfını kaybeder." 


CHP Ankara eski Belediye Meclisi 
Üyesi FETHİ Karadeniz 


“MHP'nin yıllar evvel, özel kamlarda yetiştirdiği komandolerının birkaç yıldır, ülkemizdeki (Adeta Hitler 
ve Nazi taklitçiliği ile) işledikleri cinayetleri, soygunları, günahsız ama sınıfsal uğraşı veren vatandaşlarımıza 
yaptıkları işkenceleri yine kendi içlerinden birine açıklattıkları için, Aydınlık gazetesi ve yöneticilerine teşekkür etmek isterim. . 

“30 Temmuz 1980 tarihinden bugüne dek AYDINLIK gazetesinin ifşaatları ile, son yakalanan idamlık mahkumun verdiği bilgilerin ne kadar 
bağlantılı olduğu ortada iken) caniler 
ve sadistler hakkında hiç bir harekete 
geçilmeyişi de, mevcut iktidarın bu 
canileri nasıl koruduğunun bir delili 
olsa gerek.. Kaldı ki, Ferhat Tüysüz" 
ünden tutun tüm sağ teröristlerin 
hepsi, işledikleri cinayetlerin tezgahlayıcısının silah temin edenlerin, yataklık yapanların, besleyenlerin MHP' 
liler olduklarını söylemeleri karşısında bile, hiç bir soruşturmanın açılmaması hayret vericidir ve ibret vericidir. 
“Muasır ülkelerde bu tür bir parti olsaydı ömrünün çoktan bittiğini görürdük herhalde. 

"Bu hal karşısında ülkemizdeki tüm 
ilerici unsurların, tek bir vücut olmaları kaçınılmaz hale geldiğini belirtirken, bu uğurda yılmadan, cesurane 
görev yapan AYDINLIK gazetesi ve 
onun yürekli kadrosunu tekraren 
kutlar, başarı dileklerimi arzederim. 


Çorum'dan DURAN KILIÇ 
(topoğraf-memur): 


"Her türlü itiraf safhaları zamanla 
lazım olacağı için delillendirilmeli 
ve ayrıca imzalı zabıtlarla dosyalanmalı, Rejimin geleceği açısından bu 
denli açıklamaları yararlı buluyorum. 
Hiç değilse kalbinde insanlık sevgisi 
olanlar ALİ YURTASLAN gibi perde 
arkasındaki gerçeği sergilemelidir." 


Enver Akova'nın açıklaması 


edersiniz ki bilemem. 
"Ancak size inandığım 
ahlak kurallarına bağlı kalacağınızdan 
hiç şüphem olmadığından 
aziz milletimize duyurmak 
için birkaç satırı sizlere 


sunarım. 

“Bakanlığım döneminde MHP'nin "ölüm listesini" polisten Akova kurtardı, yazısı ve itirafı gerçek dışı mesnetsiz ve uydurmadır. Böyle bir olay: 


dı, başlıklı yazıyı okudum. 

"Tabii bu bir itiraf 
yazısıdır. Benimle ilgili 
bölümün ne maksatla ka- 


sunuyorum. 


“Bu açıklamamın en 
kısa zamanda neşrini 


bizzat Selahattin Arpacı tarafından idare- 


leme alındığını 


Sıkıyönetim Askeri 
Mahkemelerinde subay 
üyeler arasında değişiklik yapıldı 


ANKARA(AA) 
STANBUL Sıkıyönetim 
Komutanlığı 1.No'lu Askeri Mahkemesi ile, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2.No'lu 
Askeri Mahkemelerinde görev 
yapan subay üyeler arasında degişiklikler yapıldı. 

İstanbul Sıkıyönetim Komu 
tanlığı 1.No'lu Askeri Mahkemesi subay üyesi Deniz Güverte Albay Saim Örencik, asıl görevi 
olan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Lojistik Başkanlığı 
Kısım Amirliğine: tayin edildi. 
Örencik'in yerine Kuzey Deniz 
Saha Komutanlığı Ord. Şube 


Müdürlüğünden Deniz Güverte 
Albay Kayhan Tamer getirildi. 

Ankara 'Sıkıyönetim Komutanlığı 2.No'lu Askeri Mahkemesi subay üyesi Deniz Kıdemli 
Binbaşı Zafer Eralp de asli görev yeri olan Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı Lojistik Başkanlığı 
Kısım Amirliğine gönderilirken 
yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı. Ordönat Daire Başkanlığından Deniz Yüzbaşı Alaattin Alpdeniz 
getirildi. 

Değişiklikle ilgili atama kararları 28 Ağustos günlü Resmi 
Gazete'de yayınlandı. 


takdir önemle rica eder, saygılar 


CHP” li Topuz, 
Bafa Gölünün 


kamulaştırılmasının 
2. yılını 
kutladı 


ANKARA (ÖZEL) 
CH İstanbul Milletvekili 
Ali Topuz, Bafa Gölünün kamulaştırılmasının 2. yılı 
dolayısıyla, Bafa,- Manyas, ve 
Göl Marmara Kooperatiflerinin 
yöneticilerine mektup yazarak 
“Sizler, uzun ve kararlı uğraşlarınızın, Anayasal ve yasal haklarınızı iyi değerlendirişinizin bir 
sonucu olarak çevrenizdeki doğal kaynağa ve yaratılan değere 
egemen oldunuz" dedi. 


da gazetenizden öğrenmiş 
bulunuyorum." 

Enver Akova 

Sivas Milletvekili ve Eskı 

Devlet Bakanı" 


SUAT KÜÇÜK'ÜN 
AÇIKLAMASI 


“Aydınlık gazetesi Yazıişleri 
Müdürlüğüne 


"Gazetenizin 24.8.1980 günü 
yayınlanan Ali Yurtaslan'ın * 
G.E.E. ile ilgili itirafında Türkçe 
bölümü vurucu timinde olduğum 
ve Eyüp Yılmaz'ı dövdüğüm gerçek dışı olup, dövme olayına katılmadığım, ancak bir yanlışlık 
sonucu karakola götürüldüğümü 
ve adı geçenlerle aynı sıhıfta olmamdan başka bir yakınlığım olmadığını beyan ederim. 


İş buaçıklamamın gazetenizin 
çıkacak ilk sayısında aynı yerde 
yayınlanmasını izinlerinize sunarım. 

Suat Küçük. 


028 Ağustos 1980 


LA EL NERE, 


Ne gün yazı yazmak için makinemin 
karşısına geçsem önce bir duraksama 
başlar içimde, sonra ellerime, daha sonra 
gözlerime ulaşır. Ne yazayım, ne yazmalıyım diye yalpalarım kımıldamaksızın. Önceden uzun uzun düşünüp taşındıktan 
sonra yazamam kısa yazıları. Yalnız yazmak için alıştığım yere oturunca parmaklarım yazı makinesinin üzerinde öteye beriye gidip gelmeye başlayınca düşünürüm. 
Yazarken düşünürüm, düşünürken yazarım 
Oysa uzun geniş boyutlu bir çalışmaya 
koyulunca öyle olmuyorum. Bir birikim 
oluyor içimde, uyurken bile düşünür gibiyim. Yazacağım dediğim günde yazamıyorum. İçimden birisi itecek beni, artık 
otur yaz düşündüklerini, tasarladıklarını, 
topladığın belgeleri düzene koy diyecek 
ki yazayım. Bir de yazmaya koyuldum 
mu günün geçtiğini anlamıyorum. Yazmak bir yükten kurtulmak, bir ağırlığın 
basıncından ayrılmak oluyor bende. Bunun yararlı yararsız olduğunu bilemem 
ancak yazacağımı yazdıktan sonra İçim 
açılıyor, genişliyorum. 

Bilge Descartes, "düşünüyorum öyleyse varım" demişti. Us ilkelerine dayanan 
varc.uşu bu ilkelere göre düşünme eylemiyle bağlantılı kılan bu görüş Renaissance düşüncesinin başlıca ışığıdır. İnsanı anlamanın yolu gene insandan geçer bu düşünceye göre. Descartes'a gelinceye değin 
bütün varlık evrenin anlaşılmasına giden 
yolda böyle bir ışıldak kullanılmıştı. Düşünmek burada bütün kuskuların ötesinde, arınmış, süzülmüş, kesin bir eylemdir. 
Kişi düşündüğünden kuşkulansa bile gene 
düşünüyor demektir, kuşkulanmak da bir 


IRGATOĞLU 
ATÇALI 


MEMET 
DESTANI 


özkan meft 


Bir elinde 
mavzeri 
Çopur, 
diğer elinde 
atının dizginleri : 
— İzin ver efem 
bin yerde 
bin pusu kurak 
bin koldan 
bin rüzgâr olup 
dağıtarak Osmanlıyı 
Bin atlı 
ölmek için 
ağzından çıkacak 
bir sözüne bakar 
Mtçalınn. 
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—Can yoldaşım Çopur, 
© yiğit Çopur,. , 
© erlerim 
yoldaşlarım. - 
Ölüm bizim için, 
giydiğimiz gömlek 
yediğimiz ekmek 
içtiğimiz sudur. 
. Lâkin yenilirsek 
i Osmanlıya, 
i çoluk-çocuk 
gen “ihtiyar demez 


dağılışı gibi 
denizin içine 


düşünmedir. İndi yazmaya koyulunca bu 
“düşünüyorum öyleyse varım" dikildi karşıma, sessiz, Sözsüz bir dille "sen beni 
gönlünce biraz değiştir" diye fısıldadı kulağıma. Sözün kısası beni bu konu çekti 
kendine. 

"Düşünüyorum öyleyse varım" yerine 
yazıyorum öyleyse yaşıyorum diyeceğim. 
Yazmak bir eylemdir, bir olaydır. Kişi 
kendini bu olayda olduğu gibi açık seçik 
tarıyamaz başka bir eylemde. Yazmada 
biri düşünce evreninde, biri elle tutulur 
evrende olmak üzere birbirini denetleyen iki eylem vardır. Düşündüğünü yazıya 
geçirirken gözler denetici görevini yükleniyor. Böylece yazı yazan kendini, bilme- 
den yargılıyor bir bakıma. Bundan otuz 
beş yıl öncelerinde bir gün Neyzen Tevfik'e yazdığım birkaç şiir okumuştum. 
Gün görmüş, nice acılar çekmiş yaşlı ozan 
(o dönemde 66 yaşındaydı) bana "kabiliyet-i şi'riyen çok kuvvetli" gibi sözler 
söylemiş, arkasından da “sen her gün bir 
sayfa yazı yazmayı unutma" öğüdünü vermişti. Ne yalan söyleyeyim, onun sözlerini pek de anlamamıştım o gün. Neden her 
gün bir sayfa yazı yazacakmışım diye bir 
aldırmazlık belirmişti içimde. Şimdi o 
sözlerin ne denli yararlı, gerekli olduğunu 
anlıyorum, neylersin iş işten geçti. 

Yazmak kişiyi geliştiriyor, düşünmeye, 
ölçülü, tutarlı olmaya alıştırıyor. Oysa konuşmak öyle değildir. Kişi şu bizim sağcı 
yöneticilerde olduğu gibi, konuşmaya 
başladımı yalnız ipin ucunu değil aklını 
da kaçırıyor. Onlar biraz da yazmayı bilseler daha başarılı, daha yararlı olurlar 
gibime geliyor şimdi. Bir bakın en çok yazan uluslar en ileri uygarlık aşamasında 
değil mi? Hangi ulusun yazarı, ozanı, 
yazmayı iş edinen yurttaşları çoksa orada 
büyük bir gelişme var. Demek yazmak uygar olmaktır. Ancak uygar olan kişi yaşamayı bilir. Bundan dolayı da yazmak yaşamaktır. i 

Yazmak bir anlamda da kendini işe alıştırmak, gününü boş geçirmekten kurtarmaktır. İşte bizim "sanat" dediğimiz 


Ben tek başıma 
karşılayacağım 


köyün 
KEL Benim ölümümün 
` Kavgamız 
Hele 

bir. kaç 


yaralarımızın 

şileses 5 suyu çekile. 
Başlarsınız 

kaldığımız 

yerden gene. 


30.000, tüfek 


Osmanlıyı 
meydanında. 


önemi yok. 
bitmedi. 


yaz geçe 


büyülü eylemin, başarı alanının kaynağı 
bu "iş edinme, gününü boş geçirmeme" 
dedir. Sürekli yazmak, yazmayı iş edinmek kişiyi "sanat"'ın kapısına ulaştırır. 
Bu kapıdan içeri girebilmek için başka 
kapıların açılması gereği de vardır, o ayrı. 
Burada önemli olan "sanat"'a giden yolun 
iş edinmeden geçtiğini bilmektir. 

Nice ünlü kişiler, yüksek görevliler, 
yüksek öğretim kurumlarında en yüksek 
bilim sanı almış kişiler biliriz ki düşündüklerini yazmayı beceremezler, birkaç 
sayfada doğrudan çok yanlışları görülür, 
kavramlar arasında sağlam bir bağlantı 
kuramazlar. Özellikle Osmanlıcayı savunanlar böyledir. Onlar için yazmak yaşamak değil iş yapar görünmektir. Bundandır eskiye çok bağlananların yaşamadıkları, günün tadını çıkarmayı bilemedikleri. 

Yazmanın en kötüsü yazdığını bilmemektir. Yazdığını bilmeyen yaşamayı da 
bilmiyor demektir. İnanmazsanız “Tercüman"'ı okuyun, yazmak denen güzel eylemin bulunmaz örneklerini görürsünüz o 
yayın aracında. Kaç yazarı varsa o sayıda 
da değişik teli vardır, gün olur bir yazar 
kırk telden, gün olur kırk yazar bir telden 
çalar orada. Bu bize yazmanın önemini 
daha iyi kavratır. Yazmayı kendini ortaya 
koyma diye anlamayan bir kimsenin başka türlü davranma olanağı yoktur. Böyle 
bir durumda yazmak içini dökmek, ağusunu kusmak olur. Bu tür yazışmaların 
Divan şiirinde ki örneklerine yergi (hicvi- 
ye) denir. ` 

Konuyu epeyce dağıttık sanırım, derleyip toparlayalım: Yazmak kişinin kendi 
kendisiyle konuşması, bu konuşmayı elle 
tutulur niteliğe dönüştürmesidir. Yaşadığı 
gibi yazamayan, yazdığı gibi yaşayamayan bir kimsede dengesizlik, tutarsızlık 
var demektir. Böyle bir kimsenin sanat alanındaki başarıları bile kısa sürelidir, saman alevi gibi gelip geçicidir. Oysa yazmayı yaşama diye anlayan. bir kimse sanat yoluna girmiştir, varlığının bilincine 
alaşmıştır. 


Kırşehir 
Ahi Evran 
Şenliği 

5-8 Eylülde 
yapılacak 


-Karşehir'de her yıl düzeni” 
lenen Uluslararası Ahi Evran 
Esnaf ve (o Sanatkarlar Bayramı 
ile folklor şenliğinin bu yıl 
5-8 Eylül arasında yapılacağı 
açıklandı. 


Kırşehir Valisi Mekin 
Sarıoğlu, şenlik * düzenleme 
kurulunun çalışmalarına 
başladığını, bu yıl ahiliğin 
daha iyi tanıtılabilmesi için 


bayramın uluslararası bir 
niteliğe (o kavuşturulacağını 
belirtti, Vali Sarıoğlu, ta- 


rihte örgütçülüğü ile bilinen 
Ahi Evran hakkında bilgi 
vererek, "Ahi Evran Kırşehir'lidir. Kırşehir'de 32 sanatın dilini, birliğini sağlamıştır. Bu sanat anlayışının 
ve Ahi Evran'ın getirmiş 
olduğu güzel ahlak düzeninin bütün dünyaya duyurulması için çalışıyoruz" 
dedi. 


Çeşitli (o ülkelerden üç 
folklor ekibinin de katılacağı Ahi Evran Şenliği, 5 Eylül Cuma günü başlayacak, 
folklor gösterileri ve sportif 
gösterilerle 8 Eylül akşamına dek sürecek, 
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FOTOGRAF SANATÇISI 


Yılmaz Kaini: 


Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların 
ortak sorunu malzeme yetersizliğidir” 


Doğan Kemancı 


D.K.— Sayın Yılmaz Kâini, ilkin özgeçmişinizden söz eder 
misiniz? Fotoğrafa nerede ve nasıl başladınız? 

Y.K.— 1933'te İstanbul'da 
doğdum. Lisenin ikinci sınıfına 
giderken, çok sevimli, küçük bir 
Zeiss marka foloğraf makinası edindim. Bir yıl sonra okulda 
düzenlenen bir yarışmada o makina ile çektiğim fotoğraflarla ikincilik ödülü aldım. Yıl 1953' 
tü, 1957'de Atina Uluslararası 
Fotoğraf Yarışmasına katıldım, 
iki. fotoğrafımı sergilenmeye değer bulundu. 1969'a dek üniversitedeki “görevim ve memüYiyet 
nedeniyle fazla bir çalışmam olmadı. Ancak bu dönemde kompozisyonve teknik konularda bilgimi geliştirmeğe çalıştım. 1971 
yılında İFSAK'a üye oldum, Aynı yıl Almanya'da düzenlenen 1. 


„Uluslararası AGFA Yarışmasın- 


da mansiyon kazandım. a 

İFSAK'in etkinliklerine katılmamın yanı sıra, 1973 yılında 
Paris'te KODAK Yarışmasında 
altıncılık ödülü aldım. Aynı yıl 
Bükreş'te, 1974'te Southampton'da (İngiltere) sergi açtım. 
1975'te Turizm Bakanlığı Yarışmasında üçüncülük ödülü aldım. 
1977'de Bükreş'te yeni bir sergim açıldı. Aym yıl İFSAK''ın 
düzenlediği IV. Ulusal Yarışmada ikincilik ödülü kazandım. 
1979'da kişisel sergilerimden 
derlenmiş "RASTLANTILAR" 
adlı albümüm yayınlandı. Bu yıl 
ise 'Kuşaklar-5' sergisinde bir fotoğrafım yılın on fotoğrafı arasına girdi. 

D.K.— Fotoğraflarınızda ge- 


nel olarak işlediğiniz temalar nelerdir? 


Y.K.— Sürekli bir değişim i- 


toğraf çekerken önceden sap- 


çinde sürüklenen kentli insanın 
yaşamından anlar, çok kısa kesitler saptamak. Fotoğrafın işlevi 
de budur kanımca. Bunu yaparken de insanların iç dünyasını 
yansıtan bir belirti ya da parıldamayı yakalamaya çalışırım, Fo- 


tanmış bir programla çalışmama 
karşın, politik ve duygusal önyargılardan kaçınırım. Böylece 
de dogmatik ve tek yönlü olmaktan bir dereceye kadar kurtulmuş olurum. Fotoğfaflarımda 
kompozisyon sorununu, konu- 


tarihin yazdığı 
en garip 

cenk 

olundu: 

Bir yanda Atçalı 
yanında, 

karısı 

ve mavzeri. 
Öte yanda 
30.000 Osmanlı 
30.000 at 


30.000 kılıç 
ve top: 
Dünyalar güzeli Emir 
ve, yiğit Atçalı 
dalından düşen 
bir yaprak gibi 
düştüler yere. 


108 mermi çıkarıldı 
vücudundan 
Atçalının. 


Fakat, 

sanmayasınız ki, 
hikâyemiz burada bitti. 
Bir Atçalı öldü. 

Bin, 

on bin, 

yüz bin ` 

Atçalı doğdu. 

Ve bu gün Ege Ovası 
pırıl pırıl parlıyor. 
Bağrında binlerce Atçalı 
isyan ateşiyle yanıyor. 
En büyük 

en uzun .savaşımız 
devam ediyor, edecek. 
Yarınlar, gelecek 

izim ellerimizde 
:ekillenecek. 


Menkulün Açık Arttırma İlanı 
Üsküdar 1 ci İcra Memurluğundan 
Dosya No: 1980/573 


Bir borçdan dolayı hacizli ve aşağıda cins ve kiymetleri 
yazılı me'lar satışa çıkarılmıştır. 

Satış yapılacak adresler aşağıda ayrıca belirtilmiştir. Mahçuz bulunan ev eşyalarının 1 ci satışı 11.9.1980 perşembe günü saat 12-12.15 arasında selami ali mahallesi secaat sokak 
No: 19/2 de üsküdar adresinde yapılacaktır. 775 ni bulmadığı 
takdirde mahçuzların 2 ci satışı 12.9.1980 günü aynı yer ve 
aynı saatte yapılacaktır. 

Mahçuz bulunan bakkaliye eşyaları 11.9.1980 günü saat 
12.30-12.45 arasında icadiye yapma bebek sokak No. 20 adresinde yapılacaktır. %75 ni bulmadığı takdirde 2 ci satışı 
12.9.1980 günü aynı yer ve ayni saatte satışı yapılacaktır. 

Satış; şartnamesi icra dosyasından görülebileceği gibi masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene 
gönderileceği fazla bilgi almak isteyenlerin üsküdar 1 ci icra 
memurluğunun 1980/573 sayılı dosyasına başvurmaları ilan 
olunur. 26.8.1980 
Muhammen'kıymetleri 

Muhtelif ev eşyası (Televizyon ve buzdolabı 

mevcuttur) 

131.520.00 TI. Muhtelif bakkaliye eşyası. (Vitrinli buzdolabı 
» mevcuttur) 

(Basın: 6025-1108) 


Mahiyeti ve nitelikleri 


TC. 
İstanbul 
12. İcra Memurluğu 


Esas: 1980-7773 
Mahcuz olup satışına karar verilen 600,000 lira muhammen kıymetindeki ve efsafı dosyada yazılı ALWEELER iki 
adet ponpanın İ.nci açık artırması 4/9/1980 tarihinde saat 
17-17.15 arasında İstanbul-Şişli Ayazağa köyü Cendere yolu 
No:,5 de yapacaktır. O gün sürülen pey muhammen kıymetin %75 ini bulmadığı takdirde 2 ci açık artırması 5/9/1980 
tarihinde aynı yer ve saatta yapılarak en çok artırana ihale 
olunacaktır. Tellaliye ve ihale damga pulu alıcıya ait olup taliplilerin mahallinde hazır bulunacak memura müracaatları 
ilan olunur. 25/8/1980 


(Basın: 6008-1105) 


Menkul Satış ilanı 
Kadıköy 3. İcra Memurluğundan 
1980/5472 


Bir borçtan dolayı mahcuz olup açık artırma suretiyle satılmasına karar verilen 40.000. lira kiymetinde 9 parça ye 
mek odası, 25.000.- lira kıymetinde 1 adet Philips marka 
10.5 ayakbuzdolabı, 26.000. lira kıymetinde 61 ekran Telra 
marka Reglatörü ile birlikte televizyon halen bulunduğu Kadıköy, Söğütlüçeşme cad. Dericizeynel sok. no. 10'da satılacaktır. Birinci satışın 11.9.1980 günü saat 12.00 ila 12.15 arasında yapılacağı bu günde talip çıkmaz veya teklif edilen bedel kıymetinin %75 şini bulmazsa 12.9.1980 günü aynı yer ve 
saatte yapılacak ikinci artırma ile ençok fiat verene satılacaktır. Dellaliyenin ve ihale pulunun alıcıya ait olacağı ilan olunur, 25.8.1980 

(Basın: 6010-1104) 


MENKUL SATIŞ İLANI 
BAKIRKÖY BİRİNCİ İCRA MEMURLUĞUNDAN 
979/3157 Tal. 


Bir borçtan mahcuz 20.000.000 T., Muhammen bedelli 
1 adet Arçelik marka 61 ekran televizyon esem marka regilatör ve sehpası, 12.000.00 TI muhammen bedelli 1 adet 
AEG marka Buzdolabı, 10.000.00 tl muhammen bedelli 
2 adet bej zemin üzerine biri yeşil zeminli 5 M2.lik halı, 
15.000.00 TI muh, bedelli 1 Tk. Biri üçlü 4 tekli koltuk, 
2000.00 TI muhammen bedelli 1 yemek masası 6 sandalyesiyle 20.000.00 TI. muhammen bedelli kahverengi formika kütüphane, 4000.00 TI muhammen bedelli 1 adet 
Gurindik marka teyp, 2000.00 TI muhammen bedelli 1 adet 
Phillips marka Radyo, 30.000.00 TI muhammen bedelli 1 
T. Yatak oda takımı 1 gardrop şifoniyer; komidin tuvalet açık arttırma suretile satılacaktır. 

Birinci satış: 1/9/1980 günür saat 12.10-12.30 arasında Bakırköy İstanbul caddesi No: 53/A da yapılacaktır aynı gün 
muhammen bedelinin %75 şine talip çıkmadığı takdirde 2/9/ 
980 günü aynı yer ve saatte ikinci satışa çıkarılıp en çok arttirana ihale edilecektir, damga resmi ve dellaliye alıcıya aittir 
ilan olunur. 4/8/980 


(Basın: 6020-1107) 


nun içeriğini ya da yakın çevresinde bulunan öğeleri kullanarak 
çözümlemiş bulunuyorum. Her 
zaman yalın ve süssüz bir anlatım 
seçerim. 


D.K.— Sizce tekniğin fotoğrafta yeri nedir? 


Y.K — İlkin tekniğin ne olduğunda anlaşmak gerek. Kullanılan maizeme açısından düşünürsek bu, diğer görüntü sanatların- 
dan ne fazla ne de eksik değildir. 
Fotoğraf tekniği, kuşkusuz "Dâha doğru ve etkileyici" bir görüntü elde etmeye yarayan .teknolojik bir işlemdir, kesinlikle 
bir amaç değildir. 


D.K.— Çağımızda fotoğrafın 
işlevi konusunda neler söyleyebilirsiniz? 


Y.K— Son yüz kırk yılı fotoğrafsız düşünmek olanaksızdır bence. Çağımızın en güçlü 
halk sanatı olarak, "belge, sanat ve bilime dek" tüm etkinliklerimizi kapsayan bir olgu olarak bakılmalı fotoğrafa. 


D.K.— Ülkemizdeki fotoğrafçılığın sorunlarından söz eder misiniz? 


Y.K — Ülkemizde fotoğrafçıuğ “ister profesyonel, İster amatür olsun- sorunları ortaktır. 
İlk göze çarpan sorun, ülkenin ekonomik sıkıntılarından kaynakfanan malzeme azlığıdır. Bu malzeme eksikliği kanımca, eldeki 
malzemeyi akıllıca kullanmakla 
bir dereceye kadar giderilebilir, 
hiç olmazsa, idare edilebilir. 


Ülkemizdeki fotoğrafın ana 
sorunlarını ise şöyle sıralayabiliriz: 

1) Fotoğraf etkinliklerine 
karşı günlük basının ilgisizliği; 
haberi biz kaleme almazsak yayımlamazlar. 


2) Eleştirinin tarafsız bir kurum olacak yerde, hatır-gönül işi 
haline getirilmiş olması. Gerçi 
bu işi omuzlamış kişilerin tüm 
iyi niyetlerine karşın, yeterli bilgileri olduğu söylenemez, böylece tutarsız ve Çelişkili yazılarla 
karşılaşmamız olasıdır. Aynı 
şeyler jüriler için de geçerlidir. 


3) Profes; onel bir yayın kadrosu tarafından yönetilen bir 
derginin yokluğu. YENİ FO- 
TOĞRAF'ın yöneticileri alnmasın, AĞIRBAŞLI bir FO. 
TOĞRAF dergisine kesin gereksinme duyulmaktadır. 

4) Derneklerin başındı pro-. 
fesyonel yöneticiler bulunmaması etkinlik çaplarını çok daraltmaktadır. , 

5) Bu sorunların bilinçli olarak örtbas edilmesi. 

Fotoğrafçılığımızın en can alıcı sorunları bunlardır. 


D.K — Fotoğrafa yeni başlayan amatörlere ne şekilde çalışmalarını önerirsiniz? 


Y.K. — Olanakları elverdiğince yerli ve yabancı ustaları incelemeleri, teknik bilgilerini ne pahasına olursa olsun geliştirmeleri, yılmadan bol bol fotoğraf 
çekmelerinin yanı sıra, fotoğraflarını güvendikleri ustalara eleştürtmeleri ve bu eleştirilere acı olsa dahi kulak vermeleri gerekir 
kanımca... 


meye çalışıyor. 


i a a 


| Yavuz Çekirge(Steckholm) 


e. DANSK ve diğer Baltık 
ui Denizi liman 'kentleritiden 
başlayarak yavaş yavaş güneye 


Polonya' nm önümüzdeki gün- 
- lerde geleceğini belirleyen bir 
` öneme sahip. Polonya'nın içine 
, ik darboğazın 


ý k hogni ik nok- 
<: tasmdan uzaklaşarak. Örgütlenmiş bir sendika hareketi haline 
geldiği de gözden kaçmıyor. 
Geçtiğimiz ön yılda örgütlenen 
'hoşmutsuzrük' bugün karşımıza 

üç ayrı örgüt Olarak çıkıyor. 
KOR, ROBCIO ve Dini hareket. 
KOR 'kısâca "Toplumsal Özsavunma Komitesi' anlamına geliyor. Bir aydın haröketi olarak 

p “ © başlayan komite, şimdi işçilerle 


lan on yil 
` nin artık bir h 


bütünleşmeyi başarmış görünüyor. Gdansk'daki grevlerin en 
aktif destekleyici örgütü olma 
Avrünmuda KOR, Öte yanım 
Polonya insan ve Yurluşluk 
Haklarını Koruma Komitesi, 
RO3CİO da siyasi tutuklamalar 
ve sansür. konusundaki çalışmalarını işçi hakların! koruma yönünde de geliştiriyor. Üçüncü 
hareket olan kilise, uzun Sür - 
dir muhalefet höreketinin gelişmesine Katkıda hulunan bir örgüt durumuna gelmiştir. Bugün 
„içinde bulunulan grevler dalgasını yönlendiren üç örgütün milyonlara varan yandaşları-bülunduğunu ve Sovyetler Birliği'nin 
Çekoslovakya 68 türünden bir 
müdahalesi karşısında silahlı mü 
cadeleye girmede kararlı olduklarını yine KOR'un sözcülerin- 
, den öğreniyoruz. 
ev Bugün Sovyetler Birliği dahil 
ği Imak üzere tüm Doğu Avrups 
ilkelerinde git gide güçlenen mv 
alefet hareketinin özellikle siya 
si haklarını elde etme mücadelende kararlı olduklarını Gdansk" 


HABERLER 
HEIDI 
HAFTANIN 
“ŞARKISI 


YAŞAYAN 
EDEBIYATÇILAR 


HOLMES VE YOYO 


Sürekli filmin “Son Hayatw “adlı bölümü yayınlanacak 


a TUZLA 
[Eo JEEP FABRIKASI 


Programda Tuzla 
Fabrikasi tanıtılacak 


Jeep 


Gierek 1970'te Gdansk 'la grevçi işçileri ikna el 


doğru yayılan bir grev dalgası, - 


» koşullarının 


Gierek 


Varşova'da Brejnev'i ağırlıyor 


TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA KOMİTESİ 


da greve giden işçiler kanıtlıyor 
Hür sendikalaşma sansürün kaldırılm ası ve siyasi tutukluların serbest bırakılması talepleriyle somutlaşan işçi: hareketleri önü 
müzcleki günlerde belki de Çe- 


koslcwakya'da aynen Sovyetler , 


Birliğ'i'nde GORKİ kentinde tekrarlanıdığı gibi tekrarlanacak, 


Çekoslovakyan68 


“Git gide ülke çapında yayılan , 


revlerrin Devlet Bâşkanı'Edward 
ierek'in...:.. -* 
konuşmada 'topluma zararli ey- 


“ lemler' ve sosyalisf düşmanı un: 


surlara anarşik eylemleri' olarak 
nitelen 


|- idirmesi ve 'Komşularımı- ` 
zın “hcişnutsuzluğunun ; artması" 


iel kitlerle grevleri kırmaya 
$ h İ 


şmiisı Batılı 
“küşkularını artırdı. 

Gierek, işçilere hilâben yaptığı kotuşmara, işçilerin yaşam 
iyileştirileceği konusunda vaatlerde bulunuyor: Öte yandan, işçilerin esas olarak 
üzerinde durdukları hür sendika 
kurma ve sansürün kaldırılması 
gibi siyasi taleplerin asia yerine 
getirilenieyeceğini  vernılamasir 
nm yeru bir Çekoslovakya SE 
olayından korktuğunu düşüm 
dürüyor. Bugün Fo'onya hüküme 
ú oldukca ciddi bir sorunla karşi 
karşıyadır. Halam siyasi taton! 
rin 
metin vet è 
dar partisinin Meskova engelini 
aşamuyatağı da ortadadır. Bu 
korudi KOR sözcüleri BBC televizyonuna yaptıkları açıklamada şöyle diyorlar: . 

'Bu koşullar altında hükümeti düşürebiliri.. Ama eğer hükümeti düşürürsek Sovyet tankları 
nı Varşova sokaklarından temiz 
lemek .giw olacaklır. Polönya 
halkı bir Sovyet işgaline izin 
vermeyecektir. Eğer .bir savaş 
olursa da bu Sovyetlerin en son 
savaşı olacaktır. Biz gerçekte hükümeti düşürmeden taleplerimizi 
gerçekleştirmeye çalışacağız." 


Ekonomik krizler dizisi 


KOR'un 1976 yı'ıadan sonra 

güç kazanması ve ilkenin içi 
ne yuvarlandığı eko.omik krizle 
rin giderek bir patlamaya yol açabileceği Vi özlemci tarafından belirti ordu. Polonya 
artan ekonomik sarsintirları, fiyat 


gözlemcilerin 


ZAFERE DOĞRU 


TORK 
SANAT MOZIĞI 


SARA >. 
AÇIKOTURUM 


Erken seçim könusun 
daki açık oturuma Cüneyt Ar 
cayürek (Hürriyet), Mehme 
Barlas (Milliyet), Güneri Civa 
oğlu (Tercüman) ve Hasan Ce 
mal (Cumhuriyet) katılıyor. 


HABERLER 


` TV'de yaptığı ` 


‘ketim 


grevlere 
Almanya, 
Avusturya, 
İspanyol 
ve İsveç sosyaldemokrat 
partileri 
olumlu'bir 
tutum aldılar. 
“Böylesine bir 
tavrın alınması 
“Avrupa” da 
teslimiyetçilik 
siyasetinin de 
sonü 
olabilecek bir 
gelişmeye 
yol açması 
bakımından 
önemlidir 


lik dergilerin kapak konusu Gdansk'h grevciler 


artışları, maas indirimleri ve lü 
malları (o kısıtlamalarıyla 
dengeleme yolunu seçmişti Hü 
kümelin bu önlem paketi siyasi 
taleplerin somutlaş masını” sağladı. Çünkü ülkenin içine düştüyu 
ekonomik krizlerin nedenlerinin 
siyasi olduğunu. askeri harcama” 
ların ve ekonomik yatırımların 
Moskova'dan naklandığını 
artık ilkokul çağı ki çocuklar 
bile fıkralar an y aya 
cak bilince ulaşmışlardı 


Grevlerin etkisi 

Gdansk liman kentindeki grev 
lerin giderek Gdynin ve Sopot 
kentlerine sıçramasıyla grevdeki 
işçilerin sayısı 100 bine çıkarken 
kömür -madenlerinin bulunduğu 
Slask bölgesinde de grev komite 
leri kurulduğu bildiriliyor. Eğer 
Slask bölgesindeki maden işçileri 


YE HABER 
V YORUM 


olonya 


de greve giderse ülkenin endüstri 
sinin tümüyle felce uğrayacağı 
söyleniyor. Duha Şimdiden büyük kentlerde tüketim malları sıkıntısı. benzin yokluğu çekilme- 
ye buşlanıyı da Fölonya'dan.gelen haberler vü aliyor 


işgalinin 
Çekosiovak 
Weiyvle pro 
testo edileceği ve Polonya'daki 
işçilerin eyleminin diğer Doğu 
Avrupa ülkelerinde de işçi gvv 
lerine yol açabileceği varsayın 
üzerinde duruluyor. Kimbilir belki de Çekoslovakya'nm işgalinin 
protesto edildiği bugünlerde bir 
de Polonya işgali olayı gündeme 


gelir? 


Çekoslovakya'nın 
12. yıldonumunun 


ya'da göst ürü, 


Batı Avrupa 


Grevlerin hemen hemen tüm 
Batı baber ajanslarında baş haber 


MAGAZIN 


Yaşayan 
Edebiyatçılar 


Programın sunucusu eleştir 
men Doğan Hızlan bu hafta da 
Yazar Prof. Dr. Mehmet Kaplan 
ile hayatı ve eserleri üzerinde 
söyleşecek. 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi olan 
Mehmet Kaplan'ın Tevfik Fikrət, 
Namik Kemal, Şiir Tahlilleri 
Nesillerin Ruhu, Büyük Türkiye 
Rüyası, Edebiyatımızın içinden 
adlı deneme, inceleme ve eleştiri.yazıları biliniyor. 


Gierek,.Sehmidt'le larlışıyor. 


“Polonya halkı bir Sovyet işgaline 
vermeyecektir” 


` @ Polonya’ daki 


\vrupa dü bütün hafta- 


olarak verilmesinin ne gibi tepkilere yol açaċağı da üzerinde düşünülmesi gereken ayrı bir konu. 
Bugüne kadar Batılı sosyal-demokrat partiler ve. Avrupa komünist partilerinin Doğu Avrupa 
ülkelerindeki işçi eylemleri ve 
talepleri konusunda takındıkları 
pasif tutumun bırakılarak işçi 
taleplerinin ve özellikle hür sen 
dika kurma ta'eoleriniri sosyaldemokrat ve Avrupa komünist 
partileri tarasııdan ilgiyle izleneceğini tahmin edebiliriz. 


ea Avusturya, İspanyol 've İsveç sosyal-demokrat 
partileri bu konuda yaptıkları 


açıklamalarda olumlu bir tutum 


takındılar. Avrupada teslimiyet-, 


çilik siyasetinin de sonu olabile* 
cek böylesine bir tavrın alınması 
uluslararaşı 
dan son derece önemlidir. 


sülfirik asit %37,8, gübrede %7,7, 


güç dengesi açısın- 


“Tarım dışında 


bütün milli gelir. 
unsurlarında 
düşüş var” 


HABER MERKEZİ. 

, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankasi, Araştrma ve Geliştirme Müdürlüğünce DPT 
kaynaklarına dayanılarak hazırlanan "Ekono 
mide İkinci Üç Ay" başlıklı raporda imalat 
sanayiinde «üretim gerilemesi i 
edildi. 1980 yılının ilk altı ayında 197 
aynı dönemine kıyasla 39 sanayi kolunun 26 
sında üretim gerilemesi, 13'ünde, ise ürelim 
artışı görüldü. ' : 
Raporda 

le anlatılıyor; 

"25 Ocak kararları ile uygulamaya başla 
nan yeni ekönomik politikaların temelde, enflasyonla mücadele, iç talebi kısma ve ihracatı 
arttırma amacına yönelik olduğu bilinmek”, 
tedir. Üretimin gerilediği, ihracatın artmadığı 
bir ekonomik ortamda, bunun sonucunda 
milli gelirde büyüme yerine gerileme olması 
kaçınılmazdır. 

"Nitekim basınımızda yakın zamanda çi 
kah: gayri reşmi haberlere göre tarım kesimi 
dışında tüm milli gelir unsurlarında gerileme 
olduğu anlaşılmaktadır." 4 

Raporda daha sonra faiz hadlerinin serbest 
bırakılması 'değerlendiriliyor. Daha sonra bu 
tedbirin “para politikası “araçlarıyla eniras 
yonu “durdurmaya yönelik bir ekonomi man 
tığının"" ürünü olduğunu belirtiliyor ve vadeli 
tasarrul mevduatini arttırmak amacıyla bu 
tedbirin alndığını söyleniyor. Bu şekilde para 
arzının belli sınırlar içinde tutulması yoluyla 
talebin kontrol edilmek“ istendiği belirtiliyor. 

Raporda bu yolla belki vadesiz tasarruflarda sağlanacak yüzde 10'lük bir düşmenin 
para arzını yüzde 4,6 daraltacağı söyle 
niyor. Ancak bu yolun, kredi faizlerini etkileyeceği “ve üretim için gerekli sermayenin 


ekonominin genel durumu şöy- 


pahalılaşmasına yol açacağı da kaydedili- ` 
yor. Raporda, "Bu yaklaşımın üretimin 
giderek düştüğü bir ortamda düşündürücü 


olduğu da gerçektir" deniyor 

Sinai . Kalkınma Bankasının raporunda 
daha sonra 1980'in ikinci'üç ayındaki eko 
nomik gelişmeler şöyle değerlendiriliyor.' 
” “1980'in ikinci üç ayında 25 Ocak ekonomik önlemlerinin enflasyonla mücadelede 


etkin olabileceği izlenimini veren ilk belirtiler 
fiyat artış hizlarının düşmesi olarak görü 
lürken, durgunluğun giderek tehlikeli boyutlara © ulaşabileceğini: gösteren | üretim 
düşmeleri ve işsizliğin artması, ihracatın 
potansiyel olarak “gelişememesi gibi belir 
tiler vardır. x 


"Kısaca, 1980'in ilk üç ayında enflasyon . 


içinde durgunluk ekonomisi görünümü, ikinci 
üç ayda giderek durgunluğun ağirliğiıni 
arttırdığı bir ortama dönüşmektedir". 
Raporda, geçen yıla kıyasla üretim düşük” 
lüğü görülen alanlar şöyle sıralanıyor: 
Traktör X 25,1, pik. demir X 41,3, çimento 
%20,2, taş kömür %16,2; filtresiz siğara %34,5 
ampulde 


440... 

„Üretimi artan mallar. içinde ise otobis, 
kamyon, otomobil lastiği, plastik hammadde 
leri yer alıyor. Raporda kamuya ait 12 faaliyet 
alanının 11'inde üretimin düştüğü, sadece lin: 
yitte üretimin 218,6 arttığı söyleniyor 

Raporda üretim düşmesinin belli başlı nedenleri arasında para yetersizliği, talep gerilemesi, ithal hammadde temin edilememesi, 
ihracat ve işçi dövizlerinde umulan hedeflere 
ulaşılaman gösteriliyor Raporda ekono: 
minin tehlikeli .bir durgunluk dönemine girdiği belirtiliyor. 


IMF'nin işleri tıkırında ama... 


IMF tarafından çikarılan "IMF Survey" adlı derginin i 
belirltiğine göre, IMF'nin iş hacmi geçen Yıla vranla da 5 
i 1979 yılı iş hacmine 


ha şimdiden iki katı büyüdü. İMF, 
daha 1980 yılının ilk yarısında ul 


IMF Survey dergi 


Hakkı olarak kullanılan bu miktar, 


Hakkı; Rullandiklar, belirtiliyor. 


IMF'nin uye wnelere verdiği kredi miklarında bu 
yıl içinde büyük arlış görülmesine rağmen, bu konu da 
uzmanları düşündürüyor. Giderek artan buhran ve üye 1 
ülkelerin kredi ihtiyacının karşılanması da .başlıhaşma 


bir şorun haline geliyor 


olduğu . tespit: 


isinin belirttiğine göre üye ülkelere 4 
1980 yılının ilk yarısında ödünç verilen para 6 milyar 7 
194. milyona ulaştı. Üye ülkeler tarafından Özel Çekme 

1979 yılında bü 3 
yil boyunca yürütülen faaliyete eşit. Uzmanlar dünyada 
özellikle geri kalmış ülkelerdeki dış kredi ihtiyacı arlı 
şının bu sonuca yol açlığı belirtiliyor. Dergide 1977 yı 
lından bu yana geçen 3,5 yıl içinde üye ülkelerin IMF 
kaynaklarından kam 19 milyar 262 milyon Özel Çekme 


| Sınai 
Kalkınma 
Bankasının 
Raporuna 


© üretim mallarında geçen 


yıla göre düşme görülüyor 


Bazı sanayi 
kollarında 
üretim değişmeleri , 


1979 — 1980 1979 — 1980 
Kaz datası Karlar 
tarşılaştırması şılaştırma % 
Ham Petrol (—) j (~) 4.2 
Taş Kömürü (—) 
Linyit (~) 
Kromit (—) 
Bakır konsantre 
Alümina 
Filtreli sigara (—) 
Filtresiz sigara (—) 
Pamuk ipliği (~) 
Pamuklu Ham. Dok, (—) 
Yün ipliği (—) 
Yünlü Ham, Dokuma (>) 
Yonga levha (—) 
Ambalaj sandığı (—) 
Oluklu mukavva kağıdı 
Kraft torbâ kağıdı 
Binek lastik 
Kamyon-Otobüs lastik 
Traktör-Grayder lastiği 
İç lastik 
PVC 
Polletilen 
Karbon siyahı 


a m m a i a E to O S on S o 


Sweow7 
özüne 


Televizyon 
Elektrik motorları 
Güç dağıtım trafoları 
Ampul. 
Akümllatör 

tör 

yon $ 
Otomobil (=)83.0 
Otobüs-Midibüs (+)14.2 


bibobhibobibwvabuva 


(+) İşaretli olanlar yalnız kamu kesimini göstermektedir. 


IMF Türkiye'ye ihracatını 
arttır diyor ama... 


ABD” nin de ihracat 
politikası çıkmaz içinde 


IMF Türkiye'ye ihracatını arttırmasını öneri 
ve, hukumet de ihracatı teşvik, yönünde yeni 
tedbirler getirirken ABD'nin bile Bugünkü dünya buhram iğinde ihracat çıkmazı içinde olduğu görülüyor, > 

< Amerikan iş adamlarının görüşünü yansıtar 
Business Week dergisi son sayısında ABD'nin 
ihracat politikasından sikayet ederek "ihracat 
politikasına dünya pazarlarındaki rekabet gü- 
Cündeki gerilemeyi durduymaktan uzak ve yetersiz bir şekilde teşkilatlandıgı" söyleniyor. 
Deraide ihracat programımı yürüten: otoritenin 
bölündüğü ve Carter'in ihracat teşvikine gereken 
önemi vermediği ileri sürülüyor. Bunun sonucu 
giderek büyüyen ödemeler dengesi açığının kaçınılmaz olduğunu. ileri süren Business Week 
devaisi, simdiye kadar d aşırı ülkelere satıl 

A ) Harunun da ($iz desteklenmesium pazar kaybını hızlandıracağını belirtiyor, 


IMF kaynâklarının üye Ülkelere akışı 
(Milyar ÖÇM, takvim yılı) 


ÖÇH tahsisi 


Gelişmekte 
olan ülkelere 
dağıtılan, altır 
satışı kârları 
> Altın dağıtımı 


Vakif fon 
kredileri 


Brüt çekmeler 


1979 


1980 


Kaynak: IMF Hazine Bölümü, IMF Survey 
21 Temmuz 1980 


Radyoda 
neler var? 


IRI—I 


Sürekli filmin 
“Son Havalet adlı 
bölümünde ünlü 
filin yönetmeni 
Holywoòd'lu 3 
Montilogan'a bjr 
suikast ` düzenlenir. Ama yönetmen çok halil bir 
sıyrıkla ölümden 
‘kurtulur. Bu ara 
da Loğan'ın doktorų telefon ederek yardım ister; 
Holmes ve Yoyo" 
da bu iş için görevlendirilir. 


Dizi filmin bugün yayınlanacak olan 4. 
bölümünde, Harrington adlı bir bey İndependence'e arazi almaya gelir. Amacı büyük bir çiftlik kurup yerleştirmektir. Sara'ya karşı duyduğu ilgi okul yönetim 


kurulunda olan Barley Benstow ve Fer- 


guson'u telaşlandırır. 


21:02'de: Radyo Tiyatrosunda 
Webb'in yazdığı, Dinçer 
n radyoya üyguladığı "Aşk 
Mevsimi” adlı oyun yayınlanacak. 
Oyun, büyüme çağında olan bir 
çocüğun aile çevresinden bir -kadına duygusal yakınlaşmasını konu 
ediyor. İlgi duyduğu kadın çocuğa gun ve dostça davranarak 
ona kişiliğini kazandırıvor. 
TRT-2 i 
09:15'de Romanımızda Kurtuluş Savaşı, 11:40'da Metin Cóşkunoğlu'nun hazırladığı 
12:35'de Türk Dü ve. 
nekleri 14:30'da İnci 
B.Dikencik'ten | şarkiların 
türkü programı yer aliyor 
TRI 3 
23:00'da yayımlanan. Perşemba 
Konseri'nde C.M.Weber'den “0p.79 
Ta minör*konser parçası", D.Milhaud' 
dan "Dünyam Yaratılışı"! bale müzi: 
ği S.Prokofiev'den "Op. 60 Teğmen 
Kije Süllü"! yayınlanıyor. 


Gele- 
Çayırlı ve 
yeraldığı 


“İlk öğretim”, 


D’ vrh 


